
 

 

Những người phụ nữ của Hy vọng 

Lịch cầu nguyện 

Lịch cầu nguyện này được dịch sang hơn 100 ngôn ngữ và được phát hành hàng tháng cho hơn 110.000 người cùng cầu nguyện 

 

2026년 4월 

TWR Korea 북방선교방송 
서울특별시 관악구 양녕로 15, 월드빌딩 6층 

전화 (02)886-5671 / 이메일 hskim@twrk.or.kr 

 

 

  

  

1. Xin Chúa thức tỉnh phụ nữ trong thế giới Ả Rập để họ tìm 

kiếm Ngài, nguồn của tình yêu thương, chân lý và bình an, 

Đấng có thể biến nỗi tuyệt vọng của họ thành hy vọng và 

nỗi sợ hãi thành đức tin. (Giê-rê-mi 29:13) 

2. Lạy Chúa, xin Chúa khôi phục khả năng cho các bậc cha 

mẹ ở Belarus giáo dục con cái tại nhà, nơi họ có thể gieo 

vào lòng một thế giới quan tin kính để định hình thế hệ tiếp 

nối. (Châm ngôn 22:6) 

3. Lạy Chúa, xin cho phụ nữ ở Bonaire được tiếp cận công 

bằng với nền giáo dục chất lượng, việc làm tử tế và các cơ 

hội kinh tế để phá vỡ vòng luẩn quẩn nghèo đói của họ. (Phi-

líp 4:19) 

4. Lạy Chúa, xin cho chính phủ mới ở Botswana hướng đến 

việc tăng cường giáo dục bằng cách thực thi kỷ luật trong 

trường học và đảm bảo rằng các trường đại học trang bị cho 

sinh viên những kỹ năng sống để có việc làm. (Châm ngôn 4:5) 

5. Lạy Cha, xin ban cho giới lãnh đạo Brazil sự khôn ngoan 

trong việc giải quyết các vấn đề kinh tế về giá lương thực 

và thuế tăng cao, những điều đang gây khó khăn cho người 

dân. (Ê-sai 33:6) 

6. Lạy Cha, xin Chúa mang lại công lý ở Campuchia cho 

những công dân có tài sản hợp pháp đang bị những người 

có tiền và quyền lực chiếm đoạt. (Ê-sai 61:8) 

7. Lạy Chúa, xin ban sự khôn ngoan cho các nhà lãnh đạo 

giáo dục Trung Quốc để vượt qua những thách thức do trí 

tuệ nhân tạo và dân số già hóa mang lại. Xin cho giáo dục 

trở nên dễ tiếp cận hơn đối với học sinh vùng nông thôn và 

dân tộc thiểu số. (Châm ngôn 4:13) 

8. Khi thanh thiếu niên Đan Mạch đang phải vật lộn với việc 

không thể phát triển tốt ở trường học do những khó khăn về 

cảm xúc và tinh thần, xin Cha mang đến sự giúp đỡ có trình 

độ cho họ và gia đình họ. (Ê-sai 26:3) 

9. Lạy Cha, xin ban cho những phụ nữ ở Cộng hòa Dominica 

những nguồn việc làm tử tế, những người đã phải hành nghề 

mại dâm để nuôi sống gia đình. (Ma-thi-ơ 6:31-33) 

10. Lạy Chúa, xin ban cho các nữ doanh nhân ở Eswatini 

sự tạo việc làm, sự đột phá về tài chính và sự sáng tạo. Xin 

Ngài ban phước cho công việc của họ để phá vỡ vòng luẩn 

quẩn của nghèo đói. (Phục truyền 8:18) 

11. Lạy Cha, xin ban sự khôn ngoan cho các nhà lãnh đạo 

của chính phủ Pháp để duy trì trật tự và các dịch vụ thiết 

yếu, bảo vệ quyền công dân và thúc đẩy phúc lợi chung của 

xã hội. (Rô-ma 12:21) 

12. Lạy Chúa, xin thương xót những người lao động 

Indonesia có thu nhập dưới mức lương tối thiểu và dễ bị 

nghèo đói. Xin nâng đỡ họ và mở ra những cơ hội cho cuộc 

sống công bằng và tốt đẹp hơn. (Thi thiên 9:18) 

13. Lạy Chúa, xin cho các Hội thánh tại Nhật Bản chăm sóc 

về tài chính và tâm linh cho những phụ nữ lớn tuổi và những 

bà mẹ đơn thân có nguy cơ nghèo đói cao. (Phục truyền 

luật lệ ký 24:17-22)  

14. Lạy Cha, xin ban sự an ninh lương thực, sự giải thoát 

khỏi nghèo đói, sự chăm sóc trẻ em đáng tin cậy và khả 

năng độc lập tài chính cho những phụ nữ đang sống trong 

cảnh nợ nần chồng chất ở Li-băng, Yemen, Sudan và Libya. 

(2 Cô-rinh-tô 9:8) 

15. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Ngài ban cho nguồn lực, 

giáo viên và nền giáo dục chất lượng cho trẻ em nông thôn 

Mông Cổ. Xin lấp đầy các em bằng niềm hy vọng của Ngài 

khi nghĩ về tương lai của các em. (Châm ngôn 18:15) 

 

Cầu nguyện cho Giáo dục, Kinh tế và Cơ hội cho Phụ nữ 

Thách thức lớn nhất mà phụ nữ thường xuyên gặp phải là tiếp 

cận giáo dục. Theo báo cáo năm 2024 của UNESCO, hai phần 

ba trong số 700 triệu người lớn mù chữ trên toàn thế giới là phụ 

nữ. Biết chữ không chỉ đơn thuần là giao tiếp với người khác—

nó liên quan trực tiếp đến khả năng chọn lọc và phân tích những 

thông tin quan trọng trong một lượng thông tin khổng lồ. “Kính 

sợ Đức Giê-hô-va, ấy là khởi đầu sự khôn ngoan; Sự nhìn biết 

Đấng Thánh, đó là sự thông sáng.” (Châm ngôn 9:10). Ngoài việc 

học đọc, nguyện xin phụ nữ đọc và hiểu Kinh Thánh cho chính 

mình, cảm nhận được tình yêu cao sâu của Chúa qua sự khôn 

ngoan Ngài ban cho, và vững vàng trong mọi khó khăn.. 

카카오톡 채널에서 ‘소망의 여인들’ 채널을 추가하시면 

매주 월요일에 한국어 기도카드를 받으실 수 있습니다. 



 

15. Lạy Chúa, xin cho những người ở Bắc Kavkaz, là những 

người đang gánh nặng nợ nần và lãi suất cao tìm thấy niềm 

hy vọng, hướng về Ngài để xin sự khôn ngoan và sức mạnh 

để sống trong khả năng Chúa ban cho mình. (Phi-líp 4:13) 

17. Lạy Chúa, xin hướng dẫn các nhà lãnh đạo Papua New 

Guinea vượt qua thời kỳ bất ổn tài chính này. Xin ban cho họ 

sự khôn ngoan để xây dựng các dịch vụ lâu dài để cộng đồng 

có được giáo dục, chăm sóc sức khỏe, cơ sở hạ tầng, hy 

vọng và tăng trưởng vững vàng. (1 Ti-mô-thê 2:1-2) 

18. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Ngài ban sự trọn vẹn của 

Ngài cho những phụ nữ Paraguay đang trong hoàn cảnh dễ 

bị tổn thương. Xin giúp họ tìm được việc làm đáp ứng nhu 

cầu của họ. (Châm ngôn 31:25-26) 

19. Lạy Chúa, xin bảo vệ và khích lệ những bé gái dễ bị tổn 

thương ở vùng nông thôn Romania, những em thường bỏ 

học vì nghèo đói và hoàn cảnh gia đình khó khăn. Xin giữ gìn 

các em khỏi bị buôn bán thân xác. (Thi thiên 9:9) 

20. Lạy Chúa, chúng con cầu nguyện cho trẻ em nông thôn 

ở tỉnh Eastern Cape, Nam Phi, được tiếp cận và có cơ hội 

giáo dục bình đẳng. Nhiều em phải đi bộ quãng đường dài 

đến trường mỗi ngày. (Phục truyền luật lệ ký 6:7) 

21. Lạy Chúa, xin hãy giúp đỡ hơn 2.500 thanh niên 18 tuổi 

ở Hàn Quốc mỗi năm. Xin ban cho họ nền giáo dục và sự hỗ 

trợ cần thiết để họ có thể phát triển thành những người 

trưởng thành độc lập. (Phục truyền luật lệ ký 10:18) 

22. Lạy Chúa, xin lay động tấm lòng của các nhà lãnh đạo ở 

Syria, Yemen, Sudan và vùng nông thôn Bắc Phi để thiết lập 

giáo dục và việc làm an toàn, có phẩm giá cho phụ nữ. 

(Truyền đạo 7:12) 

23. Lạy Chúa, xin hướng dẫn các nhà lãnh đạo cộng đồng ở 

Timor-Leste cung cấp cơ hội học tập, giáo viên, sách vở và 

trường học an toàn cho tất cả trẻ em để tương lai của các em 

được tươi sáng. (Gia-cơ 1:5) 

24. Lạy Chúa, chúng con cầu nguyện cho cơ hội việc làm 

công bằng cho phụ nữ ở Uruguay, sự tôn trọng tại nơi làm 

việc và những công việc chất lượng tốt, đặc biệt là ở các vùng 

nông thôn và thu nhập thấp. (Cô-lô-si 3:23-24)  

25. Lạy Chúa, xin ban cho nguồn lực và sự biến đổi cần thiết 

để các em gái ở các khu vực trường học thu nhập thấp tại 

Hoa Kỳ có thể nhận được một nền giáo dục chất lượng. (1 

Giăng 3:17-18) 

26. Lạy Chúa, xin thương xót những người lao động phi chính 

thức ở Việt Nam đang làm việc không được bảo vệ. Xin nâng 

đỡ họ, cung cấp những cơ hội an toàn hơn và hướng dẫn 

các nhà lãnh đạo tạo ra công việc công bằng, an toàn cho 

mọi gia đình. (Thi thiên 140:12) 

27. Công lý và sự khôn ngoan thuộc về Chúa. Xin cho các 

chính phủ ở thế giới Ả Rập quản lý nguồn lực một cách khôn 

ngoan, bảo vệ các gia đình dễ bị tổn thương và tạo ra những 

cơ hội để phụ nữ phát triển. (Gia-cơ 1:22) 

 

28. Lạy Chúa, xin mang đến những giải pháp thực sự và sự 

tự do cho những người ở Campuchia đang bị mắc kẹt bởi nợ 

lãi suất cao từ các ngân hàng hoặc người cho vay tư nhân. 

(Châm ngôn 22:7) 

29. Lạy Chúa, xin mở ra khả năng cho tất cả các bé gái ở 

Eswatini được học hành. Xin dấy lên những người cố vấn 

và nhà giáo dục đầy lòng thương xót để dạy dỗ các em. 

(Phi-líp 4:9) 

30. Khi các bà mẹ đơn thân và người lao động nông thôn 

ở Mông Cổ đang phải vật lộn với lạm phát và chi phí sinh 

hoạt tăng cao, xin Chúa ban cho họ những cơ hội việc làm 

tử tế và công bằng với mức lương bền vững. (Phục truyền 

luật lệ ký 28:12)  

 

 

 

PRAY FOR VIETNAM ---------------------- 

1. Tạ ơn Chúa đã ban cho dân tộc Việt Nam và toàn thể con dân 

Chúa một năm bình an, phước hạnh. Nguyện xin Chúa tiếp tục 

tuôn đổ ơn lành trong năm mới, dẫn dắt con dân Ngài để mỗi 

người được sống trong sự đầy dẫy ân điển và tình yêu của Chúa. 

2. Xin Chúa ban ơn để con dân Chúa tiếp tục trang bị Lời Ngài, 

thực hành Lời Chúa trong đời sống hằng ngày, kinh nghiệm sự 

hiện diện của Chúa, và trở nên những người làm sáng danh Danh 

Ngài. Xin Chúa đặc biệt ban ơn cho các chị em được đào tạo, 

huấn luyện để trở nên mạnh mẽ, đem tình yêu của Chúa đến cho 

người thân, bạn bè và những người chưa biết Ngài. 

3. Xin Chúa mở đường cho công tác truyền giáo và truyền giảng, 

để nhiều người Việt Nam trên khắp thế giới được nghe Tin Lành 

và quay trở về cùng Chúa. Xin Chúa bày tỏ chính mình Ngài qua 

các đầy tớ và sứ giả của Chúa. 
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