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1. Khi những người mẹ đơn thân và phụ nữ nông thôn Mông 

Cổ đang gặp khó khăn về tài chính, xin Chúa ban cho họ 

nguồn lực, sự đào tạo và công việc xứng đáng để nuôi sống 

gia đình với hy vọng. (Châm ngôn 31:17) 

2. Lạy Chúa, xin ban ơn chữa lành, an ủi và sức mạnh cho 

những phụ nữ ở Niger đang phải chịu đựng sự chăm sóc y 

tế không đầy đủ, đặc biệt là về sức khỏe sinh sản và sức 

khỏe bà mẹ. (Mác 5:34) 

3. Lạy Cha, xin trang bị cho các Hội thánh ở Uruguay trong 

việc hỗ trợ và hướng dẫn thuộc linh cho những phụ nữ di cư 

đang đối diện với nhiều khó khăn ở đó. Xin tình yêu của Cha 

được bày tỏ qua con dân Ngài. (1 Giăng 3:17-18) 

4. Lạy Cha, xin cho các bậc cha mẹ ở Tanzania mơ ước và 

nhìn thấy thành quả trong việc đầu tư và phát triển giáo dục 

cho con gái mình. (Châm ngôn 18:15) 

5. Lạy Chúa, xin giúp phụ nữ ở Romania khám phá giá trị và 

bản sắc của họ ở trong Ngài. Nhờ đó, họ sẽ có thể sống một 

cuộc đời xứng đáng khi tìm kiếm ý muốn của Chúa. (2 Cô-

rinh-tô 5:17) 

6. Tại Hàn Quốc, 64% phụ nữ trên 20 tuổi mong muốn kết 

hôn. Lạy Chúa, chúng con cầu xin các Hội Thánh biết quân 

tâm và cung ứng các chương trình tiền hôn nhân để giúp các 

cặp đôi chuẩn bị cho hôn nhân. (Sáng thế ký 2:24) 

7. Lạy Chúa, chúng con cầu xin cho nền lập pháp tạo cơ hội 

cho phụ nữ Nigeria được nắm giữ các vị trí ra quyết định 

quan trọng trong mọi cấp chính quyền. (Ê-sai 22:22) 

8. Lạy Chúa, xin xóa bỏ rào cản tảo hôn và định kiến văn hóa 

để các bé gái ở Mauritania được đến trường, có được sự 

khôn ngoan và kỹ năng, và tìm thấy hy vọng cho tương lai. 

(Châm ngôn 1:5) 

9. Lạy Cha, xin chữa lành cho các bé gái ở Hà Lan đang phải 

vật lộn với hình ảnh tiêu cực về bản thân và mắc chứng rối 

loạn ăn uống. Xin mở mắt các em để các em thấy được giá 

trị của mình trong Ngài. (Ê-sai 43:4) 

10. Lạy Cha, chúng con cầu nguyện cho phụ nữ ở Trung 

Quốc có việc làm an toàn, công bằng và ý nghĩa. Xin xóa bỏ 

khoảng cách tiền lương, chấm dứt phân biệt đối xử, và khả 

năng của chị em được trân trọng và đền đáp xứng đáng. 

(Châm ngôn 16:3) 

11. Lạy Chúa, xin cho những phụ nữ Cơ Đốc trưởng thành ở 

Cộng hòa Dominica biết hướng dẫn những phụ nữ trẻ suy 

ngẫm Lời Chúa như nguồn hy vọng và đức tin của họ. (Giô-

suê 1:8) 

12. Khoảng cách giới tính giữa phụ nữ Nhật Bản vẫn tồn tại 

trong chính trị, kinh tế, giáo dục và y tế. Chúng con cầu xin 

cho mọi người ở đất nước này đón nhận Phúc Âm và áp dụng 

các giá trị Kinh Thánh để sự phân biệt đối xử chấm dứt. 

(Châm Ngôn 2:6-10) 

13. Lạy Cha, con cảm tạ Cha về cộng đồng và tình bằng hữu 

trong các buổi nhóm lại của thính giả nghe đài tại Mali. Xin 

Cha ban phước và củng cố những buổi nhóm này, khiến cho 

những cơ hội nàycho chúng trở thành nơi khích lệ, hỗ trợ và 

phát triển tâm linh cho nhiều người. (Ma-thi-ơ 18:20) 

14. Lạy Chúa, con cảm tạ Cha vì phụ nữ Phần Lan được 

hưởng quyền tự do giáo dục và nhiều cơ hội kinh tế. Lạy 

Chúa, xin cho điều này được thực hiện ở những quốc gia mà 

phụ nữ không có những quyền này. (Thi thiên 143:1) 

Lời cầu nguyện cho phụ nữ trên toàn thế giới 

Tháng Mười Hai đã đến, khép lại một năm. Nhìn lại, một năm tràn 

ngập lòng biết ơn và ngợi khen ân sủng Chúa đã ban cho chúng ta. 

Ngài cho chúng ta nếm trải niềm vui được gây dựng nhau qua những 

“cuộc gặp gỡ” để hoàn thành những điều chúng ta không thể làm 

một mình, và qua lời cầu nguyện trải rộng khắp trên toàn cầu, chúng 

ta được tràn đầy ân điển của Chúa khi Ngài chạm đến trái tim chúng 

ta qua việc suy ngẫm hàng ngày về mười chủ đề khác nhau. Khi 

năm cũ sắp qua đi, chúng ta hãy trao đi những thông điệp sưởi ấm 

tấm lòng bằng những lời chứng sống động, tràn ngập lòng biết ơn 

và phước hạnh. Nguyền xin mọi lời chúng ta nói và mọi điều chúng 

ta suy ngẫm sẽ mang lại vinh quang cho Chúa chúng ta. 

카카오톡 채널에서 ‘소망의 여인들’ 채널을 추가하시면 
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15. Lạy Chúa, xin cho các công ty và tổ chức tạo ra những 

liên minh và thỏa thuận chiến lược để tạo việc làm cho phụ 

nữ ở Paraguay. (Thi thiên 90:17) 

16. Xin cho phụ nữ ở Eswatini sử dụng những ân tứ thuộc 

linh của mình để hỗ trợ và nâng đỡ nhau. Lạy Chúa, xin cho 

họ biết khích lệ lẫn nhau và mang gánh nặng cho nhau. (Ga-

la-ti 6:2) 

17. Lạy Cha, xin cho những phụ nữ đang gặp khó khăn về 

kinh tế ở Niger tìm được công việc có ý nghĩa và sự ổn định 

tài chính. Xin ban cho họ nguồn lực để nuôi sống bản thân 

và gia đình. (Phục truyền 28:12) 

18. Lạy Chúa, xin khẳng định giá trị và bản sắc của mỗi chị 

em phụ nữ ở Ghana để họ biết họ được tạo dựng theo hình 

ảnh của Ngài, xin ban sức mạnh cho họ vượt qua những hạn 

chế của xã hội. (Sáng thế ký 1:27) 

19. Chúng con cầu nguyện cho những bé gái mù chữ ở Cộng 

hòa Trung Phi không muốn đến trường. Lạy Chúa, xin mở 

mắt các em để các em nhìn thấy một tương lai tốt đẹp hơn 

cho chính mình khi được đến trường. (Truyền đạo 7:12) 

20. Lạy Chúa, xin mở đường cho phụ nữ ở Côte d'Ivoire 

được tiếp cận nền giáo dục chất lượng và cơ hội nghề nghiệp 

bình đẳng để họ có thể phát huy hết tiềm năng của mình. 

(Châm ngôn 4:7) 

21. Lạy Chúa, xin ban cho mọi phụ nữ ở Trung Quốc được 

tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt. Xin bảo vệ các 

bà mẹ và con gái khỏi mọi nguy hiểm, và ban cho thân thể, 

tâm trí và gia đình họ được khỏe mạnh. (3 Giăng 1:2) 

22. Lạy Chúa, xin cho phụ nữ Bắc Kavkaz tìm thấy giá trị của 

mình trong mắt Chúa, phát triển lòng tự trọng lành mạnh và 

can đảm sống với lẽ thật và phẩm giá họ có được trong Chúa 

Giê-xu. (Châm ngôn 31:25) 

23. Lạy Cha, con cảm tạ Cha vì những sáng kiến tín dụng 

nhỏ, đào tạo và khởi nghiệp giúp phụ nữ ở Burkina Faso nuôi 

sống gia đình. (Cô-lô-se 3:23-24)  

24. Lạy Chúa, xin ban cho đức tin và sự hiểu biết của những 

phụ nữ đang học Kinh Thánh và học các kỹ năng sống khác 

thông qua các thành viên trong nhóm chúng con tại Albania 

được lớn mạnh. (Ê-phê-sô 3:16-19) 

25. Lạy Chúa, xin ban cho những ý tưởng và chiến lược sáng 

tạo để đào tạo nghề cho những người cầu thay tại Zanzibar 

và Pemba, giúp họ có thu nhập trang trải những nhu cầu thiết 

yếu. (Châm ngôn 2:6) 

26. Lạy Chúa, chúng con trông cậy Ngài chữa lành những 

phụ nữ ở Benin khỏi những tổn thương, bất công và lòng tự 

trọng thấp do cha mẹ và chồng họ gây ra. (Thi thiên 139:14) 

27. Lạy Cha, xin cho những phụ nữ Cơ Đốc tại Bonaire biết 

chia sẻ với nhau tình bạn tin kính mang lại sự sống, mang đến 

một cộng đồng an toàn mà phụ nữ cần. (Truyền đạo 4:9-10) 

  

28. Lạy Cha, xin soi sáng cho những người có thẩm quyền ở 

miền bắc Nigeria xây dựng các trung tâm giáo dục người lớn 

và cơ hội việc làm có lợi cho phụ nữ. (Phi-líp 4:3) 

29. Khi phụ nữ Nhật Bản đang chật vật chăm sóc gia đình, 

nhà cửa và công việc, xin cho họ tìm thấy hy vọng và niềm 

vui nơi Chúa Giê-xu và phát triển mạnh mẽ trong mọi khía 

cạnh của cuộc sống. (Rô-ma 15:13) 

30. Phụ nữ nông thôn Mông Cổ thường thiếu học vấn. Lạy 

Chúa, chúng con cầu xin Ngài ban cho họ cơ hội để phát triển 

kiến thức, trình độ học vấn và sự tự tin để lãnh đạo cộng đồng 

và Hội thánh của họ. (Châm ngôn 19:20) 

31. Khoảng cách lương ở Hàn Quốc phần lớn là do sự gián 

đoạn sự nghiệp của phụ nữ sau khi kết hôn và giữ các vị trị 

thấp trong doanh nghiệp. Xin cho những vấn đề này sớm 

được cải thiện. (Phục truyền 25:15) 

 

 

PRAY FOR VIETNAM ---------------------- 

1. Xin Chúa thương xót khu vực miền Bắc Việt Nam đã chịu 

thiệt hại nặng nề do mưa bão. Nhiều gia đình đã mất nhà cửa và 

cả những người thân yêu của mình. Xin Thánh Linh an ủi và 

phục hồi trên đời sống người dân. 

2. Xin Chúa dấy lên một thế hệ trẻ biết kính sợ Ngài. Hiện nay, 

số lượng du học sinh Việt Nam là đông nhất so với các quốc gia 

khác. Xin Chúa sai những con gặt đến trong cánh đồng này để 

hầu việc và gieo lời phúc âm cho những linh hồn quý báu này. 

3. Xin Chúa phấn hưng trên các cộng đồng hội thánh người Việt 

tại Hàn Quốc. Xin cho mọi hội thánh được hiệp một, mạnh mẽ 

rao truyền Phúc Âm và lan tỏa tình yêu của Chúa trên khắp đất 

nước Hàn Quốc. 
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