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1. Lạy Chúa, chúng con ngợi khen Ngài vì những chị em bị 

lạm dụng đã tìm thấy Đấng Christ qua đội ngũ Albani của 

chúng con và giờ đây chính họ là những nhân tốt của sự biến 

đổi giúp đỡ những phụ nữ đau khổ khác! (Thi thiên 18:48) 

2. Lạy Chúa, xin đem đến sự hỗ trợ và chữa lành sức khỏe 

tinh thần cho những cô gái trẻ Campuchia dễ có ý định tự 

tử do trải qua những mối quan hệ đổ vỡ. (Thi Thiên 55:22) 

3. Lạy Chúa, xin giải cứu một người mẹ ở Trung Á và con 

trai tuổi thiếu niên của cô khi họ đang sống trong nỗi sợ hãi 

bị lạm dụng bởi người chồng và người cha nghiện ngập 

(Châm ngôn 29:25) 

4. Nhiều trường hợp trẻ em gái bị lạm dụng tình dục ở 

Trung Quốc vẫn chưa được báo cáo. Lạy Chúa, xin can 

thiệp, mang lại sự an toàn, phục hồi và chữa lành cho các 

em. (Thi thiên 10:17–18) 

5. Lạy Cha, nhiều phụ nữ bị dụ dỗ bởi những lời hứa hẹn 

giả dối đi đến miền bắc nước Cộng hoà Síp, để rồi bị tịch 

thu hộ chiếu và bị ép buộc hành nghề mại dâm. Xin Cha giải 

thoát họ về thể xác lẫn tâm linh. (Ê-sai 61:1) 

6. Lạy Chúa, xin giải cứu những phụ nữ ở Đan Mạch đang 

phải chịu đựng bạo lực gia đình hoặc bị bóc lột trong ngành 

mại dâm và khiêu dâm. (2 Sa-mu-ên 22:2-3) 

7. Lạy Cha, con cảm tạ Cha vì có những nơi trú ẩn trên khắp 

Phần Lan dành cho các bà mẹ và con cái của họ là nạn 

nhân của bạo lực gia đình. Xin Cha chữa lành cuộc sống 

của họ. (Thi thiên 139:5) 

8. Số vụ bạo lực gia đình ở Pháp đã tăng gấp đôi kể từ năm 

2016. Lạy Chúa, xin cho những người đàn ông làm theo Lời 

Chúa, yêu thương vợ mình và không đối xử khắc nghiệt với 

họ. (Cô-lô-se 3:19) 

9. Lạy Chúa, xin chữa lành và bảo vệ những phụ nữ ở 

Indonesia bị nhiễm HIV từ bạn đời mà không hề hay biết. 

Nhiều người lây bệnh cho con cái mà không biết mình mang 

mầm bệnh. (Thi thiên 30:2) 

10. Lạy Chúa, xin giải cứu những phụ nữ bị lạm dụng ở Nhật 

Bản. Xin cho họ gặp Chúa Giê-xu là Đấng Cứu Thế, học 

biết về tình yêu của Ngài và nhận được sự chữa lành của 

Ngài. (Thi thiên 103:6-8) 

11. Lạy Cha, xin dấy lên các nhà lãnh đạo Hội thánh để giải 

quyết vấn đề loạn luân ở Liberia. Xin mang đến sự chữa 

lành và hỗ trợ cho những phụ nữ và trẻ em gái đang âm 

thầm chịu đựng vì sợ hãi và xấu hổ. (Ê-xê-chi-ên 22:11) 

12. Lạy Chúa, xin bảo vệ các em gái ở Malaysia khỏi hủ tục 

cắt bỏ bộ phận sinh dục nữ gây tổn hại. Xin chữa lành vết 

thương và an ủi tinh thần của các em. Xin làm mềm lòng 

các nhà lãnh đạo để sớm ban hành luật pháp chấm dứt sự 

tàn ác này. (Ê-sai 1:17) 

13. Xin cho các cô dâu trẻ em, những người bị giam cầm và 

những người bị gạt ra bên lề xã hội ở Trung Đông tìm thấy 

tự do và nhận ra giá trị đích thực của mình trong Chúa Giê-

su. (Ga-la-ti 5:1) 

14. Bốn mươi phần trăm phụ nữ Mông Cổ bị bạo hành về 

mặt tinh thần và kinh tế. Lạy Cha, xin chữa lành họ và ban 

cho họ nơi trú ẩn an toàn. (Giê-rê-mi 22:16) 

Cầu nguyện cho nạn Bạo hành Phụ nữ 

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, cứ ba phụ nữ trên toàn thế giới thì có 

một người phải chịu đựng bạo lực thể xác, tinh thần và kinh tế trong 

suốt cuộc đời. Bạo lực gia đình chiếm tỷ lệ cao nhất, trong khi bạo 

lực qua mạng và hôn nhân ép buộc cũng là những vấn đề nghiêm 

trọng. Chỉ riêng tại Châu Phi, hơn 230 triệu trẻ em gái và phụ nữ đã 

phải trải qua nghi lễ cắt xén bộ phận sinh dục nữ (FGM). Hãy sẵn 

lòng phơi bày những tổn thương trong trái tim và tâm hồn mệt mỏi 

của chị em trước Chúa. Nguyện sự bình an, sức mới và hy vọng mà 

Chúa ban sẽ đến với chúng ta và phục hồi chúng ta, khiến chúng ta 

có thể tha thứ cho những người đã làm tổn thương chúng ta. Đức 

Chúa Trời, Đấng tạo dựng nên chúng ta, muốn chúng ta nhớ rằng 

chúng ta là con cái yêu dấu của Ngài, và Ngài mời gọi chúng ta đến 

với Ngài ngõ hầu tìm thấy sự an nghỉ đích thực. 

카카오톡 채널에서 ‘소망의 여인들’ 채널을 추가하시면 

매주 월요일에 한국어 기도카드를 받으실 수 있습니다. 



 

15. Cha ơi, xin cho các nạn nhân bị cưỡng hiếp, loạn luân, 

hôn nhân cưỡng ép hoặc bị bạo hành thể xác và tinh thần 

ở Nigeria tìm thấy sự bình an và che chở trong Cha. Xin cho 

từng kẻ bạo hành đều sẽ bị truy tố trước pháp luật. (Thi 

thiên 32:7) 

16. Nhiều phụ nữ Cơ Đốc tại Bắc Phi phải đối mặt với sự 

ngược đãi, ruồng bỏ và lạm dụng. Nguyện xin Thánh Linh 

Ngài ban cho những người phụ nữ này hy vọng và khả năng 

đứng vững trong Chúa Giê-xu. (Công vụ 14:22) 

17. Phụ nữ bị đối xử như vật sở hữu theo truyền thống giá 

sính lễ ở Papua New Guinea. Lạy Chúa, xin chữa lành nỗi 

đau của những người đã bị lạm dụng và tinh thần họ bị tổn 

thương. (Giê-rê-mi 22:3) 

18. Lạy Chúa, xin lắng nghe tiếng kêu than của các cô gái 

và phụ nữ ở Philippin khi các vụ hiếp dâm gia tăng và sự 

trong trắng của họ bị cướp mất. Xin chữa lành, bảo vệ và 

phục hồi cuộc sống tan vỡ của họ. (Giê-rê-mi 33:6) 

19. Khi bạo lực và lời lẽ thù hận nhắm vào phụ nữ gia tăng 

ở Bồ Đào Nha, lạy Chúa, xin cho luật pháp được lập ra để 

bảo vệ phụ nữ. Xin cho những người đàn ông trẻ tuổi cũng 

được nuôi dạy để tôn trọng họ. (Ma-thi-ơ 22:39) 

20. Lạy Cha, xin ban cho các lãnh đạo chính phủ Nam Phi sự 

khôn ngoan của Ngài để giải quyết tình trạng lạm dụng và hiếp 

dâm trẻ em và phụ nữ ngày càng gia tăng. (1 Ti-mô-thê 2:1-2) 

21. Cứ ba đến bốn ngày lại có một người chết vì bạo lực 

hẹn hò ở Hàn Quốc. Lạy Chúa, xin giúp mọi người nhận ra 

rằng bạo lực trong hẹn hò giữa những người yêu nhau 

không phải là tình yêu. (Ê-phê-sô 4:31-32)  

22. Lạy Chúa, vì nhiều phụ nữ ở Tanzania đang chịu tổn 

thương từ những truyền thống như cắt xén bộ phận sinh 

dục nữ và trừng phạt thân thể, xin Cha mang đến sự thay 

đổi văn hóa để chấm dứt những tập tục này. (Ga-la-ti 5:14) 

23. Lạy Chúa, xin giúp đỡ những nạn nhân bạo lực gia đình ở 

Đông Timor, những người đang sợ hãi không dám lên tiếng vì 

khó khăn kinh tế và mặc cảm xã hội. Xin soi sáng nỗi đau khổ 

âm thầm, bị kìm kẹp của họ. (Châm ngôn 31:8-9) 

24. Lạy Cha, xin bảo vệ phụ nữ khỏi bạo lực gia đình ở 

Uruguay, nơi có hơn 100 vụ khiếu nại mỗi ngày. Xin Cha biến 

đổi tấm lòng của những kẻ gây ra bạo lực. (Châm ngôn 18:10) 

25. Lạy Chúa, xin an ủi những phụ nữ Việt Nam đang bị 

tổn thương bởi những xiềng xích về mặt cảm xúc và tâm 

linh. Xin chữa lành những trái tim tan vỡ, nâng đỡ tinh thần 

họ và giải thoát họ trong tình yêu thương bất diệt của Ngài. 

(Ê-sai 40:29-31) 

26. Lạy Cha, xin chữa lành những vết thương lòng của 28 

phụ nữ ở Zanzibar, là những chị em đã tham gia chương  

  

trình huấn luyện chữa lành chấn thương của mục vụ Phụ 

nữ Hy vọng, thuộc đài phát thanh Tin Lành Xuyên Thế giới 

(TWR). (Thi thiên 34:18) 

27. Lạy Chúa, chúng con cầu nguyện cho sự thay đổi văn 

hóa ở Campuchia, nơi nhiều phụ nữ bị cha mẹ ép kết hôn từ 

khi còn nhỏ, đặc biệt là ở các vùng nông thôn. (Rô-ma 13:10) 

28. Chúng con cầu nguyện cho những phụ nữ đang phải đối 

mặt với sự ngược đãi và những người bị chối bỏ vì đức tin 

ở Trung Đông. Lạy Chúa, xin phục hồi tinh thần và an ủi họ. 

(Rô-ma 8:31) 

29. Lạy Cha, chúng con cầu nguyện cho sự thay đổi các tập 

tục và tín ngưỡng văn hóa đang khuyến khích sự ngược đãi 

và gạt ra ngoài lề xã hội đối với phụ nữ ở miền bắc Nigeria. 

(Ga-la-ti 3:28) 

30. Hai mươi phần trăm phụ nữ sẽ phải chịu đựng bạo lực 

từ bạn tình ít nhất một lần trong đời. Cầu nguyện cho chị 

em phụ nữ mạnh dạn báo cáo những sự việc này. Lạy Chúa, 

xin thay đổi lòng những kẻ gây ra tội ác. (Thi thiên 51:10) 

31. Lạy Chúa, một báo cáo gần đây của Liên Hợp Quốc cho 

thấy cứ 10 phút lại có một phụ nữ bị giết trên toàn cầu. Xin 

Chúa bảo vệ những phụ nữ dễ bị tổn thương và giúp họ đặt 

đức tin vào Ngài. (Thi thiên 46:1) 

 

PRAY FOR VIETNAM ------------------------ 

1. Chúng tôi tạ ơn Chúa vì rất nhiều người đã tin nhận Ngài qua 

các buổi truyền giảng hàng tháng của chúng tôi. Chúng tôi cầu 

xin Chúa bảo vệ những tín hữu mới này, những người tìm kiếm 

Ngài và thờ phượng Ngài mỗi ngày. 

2. Chúng tôi cầu xin Chúa ban phước cho các chị em phụ nữ 

trong hội thánh chúng tôi để họ có thể chu toàn trách nhiệm gia 

đình và góp phần phục vụ Chúa và tha nhân. Chúng tôi cầu xin 

Chúa thêm sức và biến đổi cuộc đời họ để cả gia đình và dòng 

họ của họ sẽ trở về với Ngài. Chúng tôi cầu xin Chúa ban cho 

họ sự dư dật và giúp họ sẵn lòng dâng hiến. 

3. Chúng tôi cầu xin Chúa ban sự khôn ngoan và phước lành cho 

những chị em này trong sự phục vụ Ngài, để họ có thể trở thành 

nguồn ảnh hưởng tích cực, dẫn dắt nhiều người đến với Ngài trong 

gia đình, hội thánh và xã hội của họ. Chúng tôi cầu xin Chúa đổi 

mới người Việt Nam qua những tấm gương sống động này. 
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