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1. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa dức dấy và nâng đỡ 

đội ngũ Phụ nữ Hy vọng của Đài Phát thanh Tin Lành Xuyên 

Thế giới tại Israel. Xin ban cho họ tấm lòng, chiến lược, 

nguồn lực và sự sáng tạo để phát triển mục vụ. (1 Cô-rinh-

tô 3:9-11) 

2. Lạy Chúa, xin đổ sự bình an của Chúa xuống trên sự bất 

ổn của Trung Đông. Xin cho phụ nữ ở đó tìm thấy hy vọng, 

sức mạnh, đức tin và sự bền đỗ trong những lời hứa bất 

biến của Chúa. (Giăng 16:33) 

3. Xin cho những người đang phải đối mặt với sự bắt bớ ở 

Bắc Phi tìm thấy hy vọng và sự bảo đảm qua Chúa Giê-su 

Christ khi nhóm Kabyle của chúng con phục vụ họ. (Rô-ma 

8:37-39) 

4. Lạy Chúa, xin cho hàng triệu người tị nạn ở Thổ Nhĩ Kỳ 

được biết đến và tìm kiếm sự giúp đỡ của Ngài khi đối mặt 

với những thử thách của cuộc sống. (Thi Thiên 54:4) 

5. Chúng con cầu nguyện cho phụ nữ Síp tìm thấy hy vọng 

nơi Chúa Giê-su và hiểu rằng Ngài là Đức Chúa Trời chứ 

không chỉ là một nhân vật lịch sử hay một nhà tiên tri tốt 

lành. (Giăng 1:1) 

6. Lạy Chúa, xin thêm sức cho những người phụ nữ ở 

Tajikistan đang phải một mình chăm sóc con cái và họ hàng 

bên chồng trong khi chồng họ làm việc ở Nga. Xin Cha gánh 

vác gánh nặng của họ. (1 Phi-e-rơ 5:7) 

7. Lạy Chúa, xin cho lòng những thính giả ở Trung Đông 

được tiếp cận với chân lý của Ngài khi họ lắng nghe chương 

trình Phụ nữ Hy vọng của Đài Phát thanh Tin Lành Xuyên 

Thế giới. (Thi Thiên 25:5) 

8. Phụ nữ lao động, đặc biệt là những bà mẹ đơn thân, đang 

chịu đựng quá nhiều khó khăn kinh tế ở Iran. Xin ban cho 

họ sự giúp đỡ thiết thực, hy vọng và sự chữa lành trong 

Chúa Giê-su. (2 Cô-rinh-tô 9:8) 

9. Lạy Cha, xin ban sự bảo vệ và chữa lành cho các thành 

viên nhóm Kabyle và gia đình của họ khi đang phục vụ Chúa 

ở Bắc Phi. (Xuất Ê-díp-tô Ký 15:26) 

10. Khi các thiếu niên ở Trung Đông đang vật lộn với tương 

lai bất định, lạy Chúa, xin cho họ hướng lòng về Ngài là nền 

tảng vững chắc của đời sống. (Ê-sai 28:16) 

11. Lạy Chúa, xin ban sự giúp đỡ và nơi trú ẩn đầy đủ cho 

những phụ nữ ở Kazakhstan bị bỏ rơi và vô gia cư. (Ê-sai 58:7) 

12. Lạy Chúa, xin trang bị, củng cố và ban sự khôn ngoan 

cho nhóm Thổ Nhĩ Kỳ của chúng con khi chúng con phục vụ 

những phụ nữ trong những hoàn cảnh phức tạp và đau lòng. 

(Gióp 12:13) 

13. Lạy Cha, xin hướng dẫn các nhóm tiếp nối của chúng 

con ở Trung Đông khi họ tương tác với thính giả. Nguyện 

Thánh Linh Ngài mang đến sự chữa lành, sự môn đồ hóa 

và đức tin sâu sắc hơn cho mỗi thính giả. (Rô-ma 10:17) 

14. Lạy Chúa, xin mở lòng người Amazigh, một trong những 

nhóm người ít được tiếp cận nhất ở Bắc Phi, để họ đón 

nhận chân lý và sự cứu rỗi của Ngài. (Ê-phê-sô 3:14-19) 

  

Cầu nguyện cho Phụ nữ ở Trung Á, Trung Đông và Bắc Phi 

Phụ nữ ở Trung Á tận tụy với gia đình thông qua việc nuôi dạy con 

cái và duy trì các mối quan hệ gia đình, nhưng họ phải đối mặt với 

nhiều thách thức thực tế bao gồm thất nghiệp, chồng ngoại tình, chế 

độ đa thê, cùng với khoảng trống tâm linh. Đội ngũ Phụ nữ Hy vọng 

tại Trung Á phục vụ qua nhiều nền tảng kỹ thuật số đa dạng như 

radio, YouTube, Instagram và TikTok - để truyền tải thông điệp hy 

vọng và chữa lành, cùng các bài hát thờ phượng bằng tiếng mẹ đẻ 

đến cho các chị em phụ nữ hầu mang lại cho họ sự an ủi và lòng can 

đảm. Ngay cả trong những môi trường bất lợi cho đức tin, chúng tôi 

tạ ơn Chúa vì có thể rao truyền danh Chúa Giê-su Christ và phục vụ 

với mong đợi rằng bởi tình yêu thương và hy vọng của Chúa sẽ 

mang lại cho phụ nữ, gia đình và toàn thể cộng đồng trong khu vực 

này sự biến đổi tích cực. 
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15. Lạy Chúa, xin cho đội ngũ mới của chúng con đang phục 

vụ phụ nữ nói tiếng Nga tại Israel thành công trong việc thiết 

lập mục vụ qua tất cả các kênh truyền thông cần thiết. 

(Châm ngôn 16:3) 

16. Lạy Cha, chúng con cầu xin cho những phụ nữ đến 

Síp từ các quốc gia khác như Trung Đông và Châu Phi 

sẽ tìm thấy Chúa Giê-su là ánh sáng của họ trong bóng 

tối. (Giăng 8:12) 

17. Lạy Chúa, xin cho mỗi tập trong ba loạt bài phát thanh 

sắp ra mắt của nhóm tiếng Ả Rập chúng con tại Trung Đông 

mang đến chân lý, sự khích lệ và biến đổi cho thính giả nữ. 

(Rô-ma 12:2) 

18. Vì tỷ lệ thất nghiệp ở giới trẻ Thổ Nhĩ Kỳ đang ở mức 

cao, xin Chúa bày tỏ chính Ngài cho những phụ nữ trẻ khi 

bước vào đời sống công việc sẽ tìm thấy hy vọng cho tương 

lai nơi Ngài. (Giê-rê-mi 29:11) 

19. Lạy Chúa, xin soi sáng và ban sự khôn ngoan để giúp 

các nhà lãnh đạo ở Kyrgyzstan cùng nhau cải thiện hệ thống 

giáo dục tại đó. (Châm-ngôn 2:6) 

20. Lạy Chúa, xin Ngài kéo những người tị nạn Trung 

Đông, những người đã chạy trốn khỏi sự áp bức, bắt bớ 

và luôn phải đối mặt với nỗi sợ bị trục xuất, được đến với 

Ngài và nhận được nguồn hy vọng trong Chúa Giê-su. 

(Rô-ma 15:13) 

21. Lạy Chúa, xin củng cố nhóm Kabyle của chúng con, 

những người đang phải đối mặt với nhiều thách thức khi 

sống và phục vụ tại các khu vực Bắc Phi, nơi các nhà thờ 

bị buộc phải đóng cửa. (Ê-phê-sô 6:10-18) 

22. Lạy Chúa, xin cho những phụ nữ ở Turkmenistan đang 

phải đối mặt với áp lực nặng nề của xã hội và gia đình được 

kết nối với Ngài và tìm thấy sự tự do thật sự cho cuộc sống 

của họ. (1 Ti-mô-thê 2:3-4) 

23. Lạy Chúa, xin cho những người phụ nữ ở Thổ Nhĩ Kỳ, 

nhiều người trong số họ đang lo sợ rằng những trận động 

đất và thiên tai tiếp theo sẽ hủy hoại cuộc sống của họ, 

được trải nghiệm sự bình an bất biến trong sự hiện diện của 

Ngài. (Ê-sai 26:3) 

24. Lạy Chúa, xin cho những lời dối trá, sự xấu hổ và sự 

ruồng bỏ về văn hóa mà phụ nữ ở Trung Đông phải chịu 

đựng sẽ được xoá bỏ, để những con gái Ngài biết rằng họ 

được Ngài nhìn nhận, coi trọng và yêu thương. (Sáng thế 

ký 1:27) 

25. Lạy Chúa, xin dùng chương trình Phụ nữ Hy vọng để 

giúp phụ nữ ở Uzbekistan và Karakalpakstan học cách cân 

bằng các mối quan hệ với Chúa, gia đình và công việc một 

cách lành mạnh. (Ma-thi-ơ 6:33) 

  

 

26. Xin cho Sarah, một phụ nữ ở Thổ Nhĩ Kỳ bị tổn thương 

vì lạm dụng tình dục, tìm thấy sự chữa lành, bình an và một 

tương lai tươi sáng trong Chúa khi đội ngũ của chúng con 

luôn yêu thương và hỗ trợ cô. (Thi thiên 147:3) 

27. Lạy Chúa, xin dấy lên những nữ lãnh đạo mới, trưởng 

thành về mặt tâm linh, can đảm và giàu lòng nhân từ để 

mang lại ánh sáng, hy vọng và chân lý cho cộng đồng Trung 

Đông của họ. (Ma-thi-ơ 5:14-16) 

28. Lạy Cha, chúng con tìm kiếm mặt Cha để cầu thay cho 

nền hòa bình lâu dài giữa các quốc gia đang tham gia vào 

xung đột và chiến tranh trên khắp thế giới. (Ma-thi-ơ 5:9) 

29. Lạy Cha, xin ban thêm tự do cá nhân cho phụ nữ ở 

Trung Đông. Xin cho họ tìm thấy sự tự do thật trong Cha. 

(Giăng 8:36) 

30. Lạy Chúa, xin ban lòng thương xót, hy vọng và sức 

mạnh cho Haley, một phụ nữ trẻ ở Thổ Nhĩ Kỳ, người đang 

lo lắng cho con mình nếu cô ấy phải vào tù. Xin cho cô ấy 

hướng lòng về Chúa. (Thi thiên 140:12) 

 

PRAY FOR VIETNAM ------------------------ 

1. Chúng tôi tạ ơn Chúa vì rất nhiều người đã tin nhận Ngài qua 

các buổi truyền giảng hàng tháng của chúng tôi. Chúng tôi cầu 

xin Chúa bảo vệ những tín hữu mới này, những người tìm kiếm 

Ngài và thờ phượng Ngài mỗi ngày. 

2. Chúng tôi cầu xin Chúa ban phước cho các chị em phụ nữ 

trong hội thánh chúng tôi để họ có thể chu toàn trách nhiệm gia 

đình và góp phần phục vụ Chúa và tha nhân. Chúng tôi cầu xin 

Chúa thêm sức và biến đổi cuộc đời họ để cả gia đình và dòng 

họ của họ sẽ trở về với Ngài. Chúng tôi cầu xin Chúa ban cho 

họ sự dư dật và giúp họ sẵn lòng dâng hiến. 

3. Chúng tôi cầu xin Chúa ban sự khôn ngoan và phước lành cho 

những chị em này trong sự phục vụ Ngài, để họ có thể trở thành 

nguồn ảnh hưởng tích cực, dẫn dắt nhiều người đến với Ngài 

trong gia đình, hội thánh và xã hội của họ. Chúng tôi cầu xin 

Chúa đổi mới người Việt Nam qua những tấm gương sống động 

này. 
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