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1. Lạy Chúa, xin khích lệ những người tin Chúa trong các 

nhà tù dành cho phụ nữ ở Albania đứng vững trong Chúa 

và chia sẻ những câu chuyện đức tin của họ với những 

người xung quanh. (2 Timôthê 1:8) 

2. Lạy Cha, chúng con cầu xin Cha dấy lên và sử dụng các 

Hội Thánh ở Bonaire trong việc chăm sóc và mang lại hy 

vọng cho những nạn nhân của nạn buôn bán tình dục và lao 

động. (Thi thiên 72:12) 

3. Lạy Chúa, chúng con cầu xin công lý cho những người 

lao động nông thôn ở miền bắc Brazil đang bị bóc lột. Xin 

chính quyền thực thi luật lao động tại khu vực đó. (Châm 

ngôn 14:31) 

4. Lạy Chúa, xin giải thoát những người ở Campuchia gặp 

khó khăn trong việc sử dụng Internet dẫn đến tình trạng bóc 

lột tình dục hoặc nghiện cờ bạc. (Giăng 8:36) 

5. Lạy Cha, chúng con cầu xin Chúa chống lại nạn bóc lột 

người Haiti, Venezuela và những người di cư khác ở Chile, 

những người phải đối mặt với điều kiện lao động bị ngược 

đãi, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp và xây dựng. 

(Phục truyền 27:19) 

6. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Cha bảo vệ những người 

phụ nữ có nguy cơ bị buôn bán sang Trung Quốc để trở 

thành cô dâu vì mất cân bằng giới tính ở đó. (Thi Thiên 32:7)  

7. Lạy Cha, xin cứu giúp các nạn nhân của cuộc xung đột 

vũ trang ở Colombia, những người bị buộc phải làm việc 

trong điều kiện vô nhân đạo. Xin bảo vệ họ và ban công lý 

cho họ. (Ê-sai 61:8) 

8. Lạy Chúa, chúng con cầu nguyện cho những người bị 

mắc kẹt trong nạn mại dâm ở Cộng hòa Dominica. Xin ban 

cho họ công việc có phẩm giá và sự chữa lành về mặt tình 

cảm và tâm linh. (Thi thiên 107:20) 

9. Lạy Cha, xin giải cứu các nạn nhân của nạn buôn người 

ở Eswatini và dẫn họ đến với tự do. Xin chữa lành vết 

thương của họ, khôi phục phẩm giá của họ và lấp đầy họ 

với hy vọng về một khởi đầu mới. (Ê-sai 61:1) 

10. Lạy Chúa, chúng con cầu nguyện rằng tập tục ép buộc 

các cô gái trẻ kết hôn ở Ethiopia sẽ chấm dứt và phụ nữ sẽ 

đạt được trình độ biết chữ cao hơn. (Giê-rê-mi 29:11) 

11. Lạy Cha trên trời, xin giúp đỡ những người phụ nữ ở 

Indonesia bị mắc kẹt trong các khoản vay nặng lãi. Xin ban 

cho họ một lối thoát và dẫn họ đến với sự tự do tài chính và 

bình an. (Thi thiên 72:4) 

12. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa giải cứu trẻ em ở Nhật 

Bản khỏi bạo lực và bóc lột tình dục. Xin ban sức mạnh cho 

những người tìm cách giúp đỡ các em. (2 Tê-sa-lô-ni-ca 3:3) 

13. Lạy Chúa, xin bảo vệ những phụ nữ và trẻ em gái dễ bị 

tổn thương ở các khu vực du lịch và biên giới của Mexico 

khỏi nạn buôn người. Xin Ngài dấy lên các Hội Thánh và 

chính phủ đứng lên bảo vệ họ. (Ê-sai 1:17) 

14. Lạy Chúa, chúng con cầu xin chính phủ Mông Cổ ban 

hành luật để chấm dứt nạn bóc lột tình dục và buôn người, 

bao gồm cả lao động cưỡng bức, đối với những người trẻ 

tuổi. (1 Ti-mô-thê 2:1-2) 

Cầu nguyện cho cuộc sống nô lệ 

Không có sự lên án nào dành cho những người ở trong Đấng Christ 

(Rô-ma 8:1). Một trong những hình thức ràng buộc mà phụ nữ trải 

qua là tội lỗi. Lời Chúa trong II Cô-rinh-tô 5:17 tuyên bố: 'Vậy nên, 

nếu ai ở trong Đấng Christ, thì người nấy là người dựng nên mới; 

mọi sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới!' Chúa Giê-xu giải 

thoát chúng ta khỏi sự ràng buộc của tội lỗi, nỗi đau của sự lên án, 

gánh nặng của sự buộc tội và mặc cảm tội lỗi. Ngài giải thoát chúng 

ta khỏi những tiếng vọng ám ảnh của quá khứ, ban cho chúng ta 

cuộc sống mới và một khởi đầu mới. Sự tự do trong Đấng Christ là 

tuyệt đối và trọn vẹn. 
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15. Lạy Cha, xin ban công lý và sức mạnh cho những người 

phụ nữ ở Myanmar bị cầm tù vì bảo vệ nhân quyền. Xin 

Ngài chăm sóc, bảo vệ những đứa trẻ bị buộc phải ở với họ. 

(Châm ngôn 21:15) 

16. Lạy Cha kính yêu, xin hãy bảo vệ những cô gái mại dâm 

ở Khu đèn đỏ tại Hà Lan. Xin kéo họ đến với ánh sáng của 

Ngài để họ có thể tìm và gặp được Ngài. (2 Cô-rinh-tô 5:17) 

17. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa ban hành luật pháp 

để bảo vệ những cô gái bị ép kết hôn sớm ở Nicaragua và 

thay đổi các chuẩn mực văn hóa khuyến khích hành vi này. 

(Thi thiên 140:12) 

18. Xin an ủi tấm lòng của những bậc cha mẹ Bắc Triều Tiên 

có con đang chiến đấu trong cuộc chiến tranh Ukraine-Nga. 

Xin Ngài mang lại hòa bình cho cuộc chiến Chúa ơi, để các 

gia đình có thể đoàn tụ. (2 Cô-rinh-tô 13:11) 

19. Lạy Chúa, xin thay đổi các truyền thống ở Papua New 

Guinea vốn coi thường phụ nữ và ép buộc các cô gái kết 

hôn khi còn trẻ. Xin khôi phục lại giá trị của họ và bảo vệ 

phẩm giá của họ. (Ê-sai 58:6) 

20. Lạy Cha trên trời, xin giải cứu những người ở Paraguay 

đang làm người giúp việc và không được bảo vệ hay có 

quyền gì. Xin Cha cung cấp cho họ một ngôi nhà an toàn. 

(Thi Thiên 82:3) 

21. Lạy Chúa, chúng con cầu thay cho những phụ nữ bị tấn 

công về thể xác hoặc lời nói trong gia đình hoặc nơi làm 

việc của họ tại Romania. Xin Ngài ngăn chặn những kẻ lạm 

dụng và dẫn dắt những phụ nữ bị ngược đãi này đến với 

Chúa. (Thi Thiên 64:1) 

22. Lạy Cha, xin mang đến sự chữa lành toàn diện, sự phục 

hồi và hy vọng cho những người đã là nạn nhân của nạn 

buôn người ở Nga. (Giê-rê-mi 30:17) 

23. Khi nạn bắt cóc và buôn người gia tăng ở Nam Phi, lạy 

Cha, xin giải cứu và mang đến sự chữa lành cho các nạn 

nhân. Chúng con cầu xin cho những đường dây bắt cóc này 

sớm bị phá bỏ. (Thi Thiên 82:4) 

24. Lạy Chúa, xin hướng lòng của những nữ tù nhân ở Tây 

Ban Nha, những người đã biết đến Chúa, hướng về gia đình 

họ với mong muốn chính Ngài sẽ chăm sóc những người 

thân yêu của họ. (Ê-sai 49:15) 

25. Lạy Chúa, xin ban cho những người trong nhà tù Thụy 

Sĩ tấm lòng khao khát đọc Kinh Thánh mà họ nhận được. 

Xin mở lòng họ để họ đáp lại lời mời gọi cứu rỗi của Chúa. 

(1 Tim. 2:4) 

26. Do những khó khăn trong cuộc sống, nhiều phụ nữ ở 

Tanzania phải vay nợ mà họ không đủ khả năng trả nợ và 

do đó mất hết tài sản và nhà cửa. Lạy Chúa, xin mở đường 

cho những phụ nữ này có việc làm để tự nuôi sống bản thân. 

(Châm ngôn 22:7) 

27. Lạy Cha trên trời, xin chữa lành những đứa trẻ Đông 

Timor là nạn nhân của chiến tranh và bóc lột. Bởi lòng 

thương xót của Chúa, xin an ủi họ, khôi phục cuộc sống và 

bảo vệ họ. (Ma-thi-ơ 19:14) 

28. Bạo lực, bất ổn kinh tế và thiếu tự do đã khiến nhiều người 

ở Venezuela phải rời bỏ đất nước của họ. Lạy Cha, xin bảo vệ 

và mang lại sự phục hồi cho những người đang bị bóc lột tình 

dục và lao động ở nước ngoài. (Ca thương 3:34) 

29. Lạy Chúa, nhiều phụ nữ ở Việt Nam phải đối mặt với 

tình trạng bạo hành từ người bạn đời, bao gồm cả tổn hại 

về mặt tình cảm, thể chất, kinh tế và thể chất. Xin bảo vệ, 

an ủi họ và thay đổi hoàn cảnh của họ. (Thi Thiên 34:18) 

30. Lạy Cha, chúng con cầu nguyện cho sự phục vụ thông 

qua các nhà lãnh đạo của chúng con là Arta và Vita khi họ 

chia sẻ tình yêu của Cha với những người phụ nữ trong các 

nhà tù Albania và thiết lập mối quan hệ tốt đẹp với các nhân 

viên nhà tù. (Giăng 13:34-35) 

31. Lạy Cha, xin giải thoát những đứa trẻ bị ép làm người 

hầu và bị ngược đãi ở Haiti. Xin Ngài phục hồi các con về 

phương diện cảm xúc và ban cho chúng cuộc sống tốt đẹp 

hơn. (Phục truyền 10:18) 

 

PRAY FOR VIETNAM ------------------------ 

1. Xin Chúa cho công việc truyền giáo Phúc Âm dành cho người 

Việt Nam tại Hàn Quốc ngày càng được lan rộng và phát triển 

để nhiều người được biết đến Chúa. 

2. Xin Chúa ban phước cho kỳ trại thu được tổ chức vào ngày 6, 

7, 8 tháng 10 năm 2025 được diễn ra tốt đẹp trong ơn lành của 

Ngài. 

3. Xin Chúa dấy lên nhiều bạn trẻ yêu mến Chúa, sẵn lòng dâng 

mình cho công việc nhà Chúa và trở thành những người phục vụ 

trung tín. 
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