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1. Lạy Cha, xin hãy chấm dứt tình trạng bạo lực giới tính 

đang ở mức cao ở Selebi-Phikwe, thuộc Botswana, đặc biệt 

là đối với những phụ nữ Cơ đốc có chồng không tin Chúa. 

(Rô-ma 8:18) 

2. Lạy Chúa, xin cho những tiến bộ về văn hóa và lập pháp 

được thực hiện ở Burundi để phụ nữ có quyền bình đẳng 

trong việc sở hữu tài sản và nhận được tài sản thừa kế của 

mình. (Châm ngôn 31:16) 

3. Lạy Cha, chúng con cầu xin cho phụ nữ ở Comoros có 

cùng khả năng như nam giới trong việc tiếp cận giáo dục chất 

lượng và chăm sóc sức khỏe. (Ga-la-ti 3:28) 

4. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Ngài vùa giúp phụ nữ ở 

Djibouti có cơ hội làm việc để phá vỡ vòng luẩn quẩn của đói 

nghèo. (Phi-líp 4:19) 

5. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Ngài cung ứng quyền tiếp 

cận giáo dục tốt và dịch vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ cho 

phụ nữ ở Eritrea. (Giê-rê-mi 33:6) 

6. Xin cho những góa phụ ở Eswatini được tôn vinh và bảo 

vệ khỏi sự kỳ thị. Lạy Cha, xin đáp ứng nhu cầu của họ và 

ban công lý cho họ. (Thi thiên 68:5) 

7. Lạy Chúa, xin ban ơn cho các cô gái và phụ nữ Nam Phi 

tìm thấy giá trị của mình nơi Chúa và tiếp nhận chân lý rằng 

Chúa xem họ là những người được tạo nên một cách đáng 

sợ và kỳ diệu. (Thi thiên 139:14) 

8. Lạy Chúa, xin củng cố Norea Media Mission và các đối tác 

của họ khi họ tiếp tục đào tạo về chấn thương cho phụ nữ ở 

Zanzibar và Pemba. Chương trình huấn luuyện và đào tạo cho 

các nhà lãnh đạo diễn ra vào tháng 10 năm 2025. (Lu-ca 4:18) 

9. Lạy Cha, chúng con cầu xin cho phụ nữ ở Kenya được 

tham gia vào các quá trình ra quyết định và vai trò lãnh đạo 

trong mọi khía cạnh của cuộc sống. (Châm Ngôn 31:26) 

10. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa chấm dứt bạo lực gia 

đình ở Madagascar và cho phụ nữ nhận được công lý và sự 

hỗ trợ mà họ cần. (Thi thiên 46:5) 

11. Lạy Chúa, xin phá bỏ rào cản văn hóa mà phụ nữ nông 

thôn phải đối mặt khi tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe bà 

mẹ ở Malawi. Xin Chúa cho cộng đồng của họ sẵn lòng cung 

cấp dịch vụ chăm sóc an toàn và có phẩm giá cho họ. (Thi 

thiên 28:7) 

12. Lạy Chúa, xin cảm động lòng của những người không coi 

trọng phụ nữ ở Mauritius. Xin xóa bỏ sự phân biệt giới tính 

tại nơi làm việc. (Rô-ma 2:11) 

13. Lạy Chúa, xin cho những hộ gia đình do phụ nữ làm chủ 

ở Mozambique vượt qua đói nghèo và tiếp cận được các 

nguồn lực để giúp gia đình họ phát triển. (Thi thiên 34:6) 

14. Lạy Cha, xin giúp những nam ở Rwanda hiểu và đồng 

công cùng vợ mình trong những trách nhiệm quan trọng như 

chăm sóc gia đình và mái ấm của họ. (Ma-thi-ơ 11:28) 

15. Lạy Chúa, xin mang lại sự hiệp nhất yêu thương cho các 

cuộc hôn nhân ở Tanzania. Xin cho những người phối ngẫu 

hết lòng tìm kiếm hạnh phúc cho gia đình họ. (Malachi 2:16) 

Cầu nguyện cho Đông và Nam Phi 

Botswana là một quốc gia không giáp biển ở miền Nam châu Phi, 

và thủ đô của quốc gia này là Gaborone. Đây là một trong số ít các 

quốc gia dân chủ ở châu Phi. Cơ đốc giáo là tôn giáo chiếm ưu thế, 

chiếm 70% dân số. Mặc dù vậy, phụ nữ vẫn phải đối mặt với nhiều 

thách thức, bao gồm hạn chế tiếp cận giáo dục, chăm sóc sức khỏe 

và cơ hội kinh tế. Các chuẩn mực xã hội thường đặt gánh nặng 

không cân xứng lên vai phụ nữ với tư cách là người chăm sóc trong 

khi hạn chế khả năng theo đuổi sự phát triển cá nhân của họ. Hai 

phần ba phụ nữ ở Botswana đã từng bị lạm dụng, tỷ lệ này cao gấp 

đôi mức trung bình toàn cầu. Mục vụ Phụ nữ và Hy vọng, đài phát 

thanh Tin Lành Xuyên Thế giới giải quyết những thách thức này 

bằng cách thúc đẩy sự phát triển thuộc linh và chữa lành cảm xúc, 

mang lại cho họ hy vọng. 
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16. Lạy Chúa, xin chữa lành cho các nạn nhân của bạo lực 

giới tính ở Uganda. Xin tiếng nói của họ được lắng nghe và 

mang lại sự thay đổi cho xã hội. (Thi thiên 103:6) 

17. Lạy Cha, xin tình yêu và sự chữa lành của Cha phục hồi 

trái tim tan vỡ của những đứa trẻ ở Eswatini đang phải chịu 

đựng tổn thương vì bạo lực, nghèo đói hoặc mất mát. Xin 

Cha mang đến cho các con hy vọng, sự an toàn và bình an. 

(Giê-rê-mi 17:14) 

18. Lạy Cha, xin Cha dùng quyền năng của Cha để nhổ tận 

gốc tinh thần bạo lực ở Nam Phi vì đất nước này đang đối 

diện những việc tội ác, bạo lực giới và giết hại phụ nữ. Xin 

Cha biến đổi tấm lòng những kẻ làm ác. (Ga-la-ti 5:19-21) 

19. Lạy Chúa, chúng con cầu xin sự thay đổi trong các chuẩn 

mực văn hóa và vai trò đang đẩy phụ nữ ra bên lề ở Somalia. 

Xin giúp mỗi người phụ nữ ở đó tìm được sự tự do để phát 

huy hết tiềm năng của mình. (Thi thiên 9:9) 

20. Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã sử dụng lòng can đảm và sự 

khôn ngoan của các nhà lãnh đạo phụ nữ để thúc đẩy hòa bình 

ở Nam Sudan. Xin ban phước cho những nỗ lực của họ trong 

việc mang lại sự hòa giải cho đất nước của họ. (Ma-thi-ơ 5:9) 

21. Lạy Cha, chúng con cầu xin Cha vùa giúp những người 

phụ nữ ở Tanzania đang phải đối mặt với bạo lực gia đình 

nghiêm trọng. (1 Cô-rinh-tô 13:4-7) 

22. Lạy Chúa, vì những người tin Chúa ở Zanzibar và Pemba 

là một nhóm thiểu số bị phân biệt đối xử trong xã hội, xin Cha 

nâng đỡ họ để họ kiên trì và tham gia vào các quá trình ra 

quyết định của chính phủ. (Rô-ma 5:3-5a) 

23. Lạy Chúa, xin ban cơ hội giáo dục và tài chính cho những 

phụ nữ Zambia bị mất việc làm và việc học bị đình trệ trong 

thời gian đại dịch. (Châm ngôn 1:5) 

24. Lạy Chúa, xin ban sức mạnh cho những bà mẹ ở 

Zimbabwe đang chăm sóc cháu chắt của họ trong khi cha mẹ 

của chúng đi làm lao động nhập cư ở các nước láng giềng. 

(Ê-sai 40:31) 

25. Xin Chúa ban sự khôn ngoan cho các nhà lãnh đạo 

Eswatini khi họ vượt qua những thách thức do nguồn tài trợ 

viện trợ bị cắt giảm, đặc biệt là ảnh hưởng đến lĩnh vực chăm 

sóc sức khỏe. (Gia-cơ 1:5) 

26. Lạy Cha, chúng con cầu nguyện cho việc làm sẽ được 

phục hồi trong nền kinh tế Nam Phi để mọi người, đặc biệt là 

những người trẻ tuổi, có thể tìm được việc làm và tự nuôi 

sống bản thân. (2 Tê-sa-lô-ni-ca 3:10-12) 

27. Lạy Chúa, xin mở ra những cơ hội trong cuộc sống của 

những người phụ nữ ở Uganda đang phải đối mặt với những 

rào cản về giáo dục, chăm sóc sức khỏe và phúc lợi tài chính. 

(Thi thiên 146:7) 

28. Lạy Chúa, xin ban sự khôn ngoan cho các viên chức 

chính phủ ở Zanzibar và Pemba khi họ tìm cách tạo việc làm 

cho người dân và xóa đói giảm nghèo. (Phục truyền 8:18) 

29. Lạy Chúa, xin ban sự đổi mới cho thanh niên Eswatini để 

họ tìm ra cách sử dụng kỹ năng của mình để thành lập doanh 

nghiệp trong cộng đồng của họ. (Cô-lô-se 3:23) 

30. Lạy Cha, xin trả lại những đứa trẻ mất tích ở Nam Phi cho 

cha mẹ đang đau buồn của chúng. Xin những kẻ có tội bị truy 

tố và tìm được sự biến đổi trong Ngài. (Giê-rê-mi 31:17) 

31. Lạy Chúa, 98% phụ nữ trong nhóm cầu nguyện Zingwe 

Zingwe trên đảo Zanzibar là người mù chữ. Xin Chúa mở 

đường cho họ có cơ hội học chữ để họ có thể tham gia vào 

lịch cầu nguyện và đọc Kinh thánh. (Châm ngôn 4:13) 

 

PRAY FOR VIETNAM ------------------------ 

1. Xin Chúa cho công việc truyền giáo Phúc Âm dành cho người 

Việt Nam tại Hàn Quốc ngày càng được lan rộng và phát triển 

để nhiều người được biết đến Chúa. 

2. Xin Chúa ban phước cho kỳ trại thu được tổ chức vào ngày 6, 

7, 8 tháng 10 năm 2025 được diễn ra tốt đẹp trong ơn lành của 

Ngài. 

3. Xin Chúa dấy lên nhiều bạn trẻ yêu mến Chúa, sẵn lòng dâng 

mình cho công việc nhà Chúa và trở thành những người phục vụ 

trung tín. 
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