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1. Lạy Chúa, xin mở rộng phạm vi của các chương trình Phụ 

nữ Hy vọng của Afghanistan bằng tiếng Dari và tiếng Pashto 

để nhiều phụ nữ hơn nữa có thể được Chúa Giê-xu thăm 

viếng và đổi mới đời sống. (Ma-thi-ơ 28:19-20) 

2. Lạy Cha, xin mang lại sự ổn định cho nền kinh tế 

Campuchia, về giá cả và tiền lương, để người dân không phải 

di cư đến các quốc gia khác để kiếm sống. (Thi thiên 72:12) 

3. Chúng con cầu nguyện cho nền lập pháp ở Trung Quốc 

trong việc giải quyết vấn nạn bạo lực gia đình và giết hại phụ 

nữ tại đất nước này. Lạy Chúa, xin bảo vệ phụ nữ khỏi bị tổn 

hại và đổi lòng những kẻ gây ra bạo lực. (Thi thiên 82:3-4) 

4. Lạy Chúa, chỉ một mình Ngài mới có thể biến đổi tấm lòng. 

Chúng con cầu nguyện cho sự thay đổi trong xã hội ở Ấn Độ 

để những người nam biết tôn trọng, yêu quý và đối xử công 

bằng với phụ nữ trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. (Châm 

ngôn 21:1) 

5. Lạy Cha, vì tỷ lệ tử vong ở bà mẹ khi sinh con vẫn còn khá 

cao ở Indonesia, chúng con cầu xin cho chính phủ sẽ cung 

cấp dịch vụ y tế miễn phí cho những phụ nữ mang thai có 

hoàn cảnh khó khăn. (Thi thiên 23:4) 

6. Lạy Cha, xin cho những người mẹ đơn thân ở Nhật Bản 

và những người đang gặp khó khăn về kinh tế nhận được 

sự giúp đỡ từ Hội thánh, cộng đồng và chính phủ. (Thi 

thiên 22:24) 

7. Lạy Chúa, xin nâng đỡ đức tin của những tín hữu tin Chúa 

âm thầm tại Bắc Triều Tiên. Xin cho ngày họ được tự do thờ 

phượng Chúa và chia sẻ Phúc âm sẽ sớm đến. (Rô-ma 5:3-4) 

8. Lạy Chúa, xin thêm sức cho những phụ nữ Mông Cổ khi 

họ cân bằng giữa việc chăm sóc, nuôi dạy con cái và bổn 

phận gia đình. Xin phục hồi sức khỏe tinh thần, thể chất và 

tâm linh của họ. (Châm ngôn 31:27-30) 

9. Lạy Chúa, xin đem lại sự chữa lành, lòng can đảm để lên 

tiếng và một cộng đồng hỗ trợ cho những phụ nữ Nepal đang 

phải chịu đựng lạm dụng tình dục, ngay cả trong hôn nhân 

và bối cảnh tôn giáo. (Thi thiên 34:18) 

10. Lạy Cha, xin nhớ đến những người đồng nghiệp của 

chúng con, chị M và N, ở Pakistan khi họ tìm kiếm Ngài để 

được Ngài ban cho họ có con. (1 Sa-mu-ên 1:27) 

11. Lạy Cha, chúng con cầu nguyện cho việc cải thiện dinh 

dưỡng, chăm sóc sức khỏe và sự hỗ trợ cho các bà mẹ và 

trẻ em ở Timor-Leste. (3 Giăng 1:2) 

12. Khi phụ nữ Việt Nam phải đối mặt với nạn mù chữ do 

nghèo đói và chuẩn mực văn hóa, xin Chúa mang đến cho 

họ quyền tiếp cận giáo dục, các chương trình xóa mù chữ và 

chuyển đổi văn hóa. (2 Cô-rinh-tô 9:8) 

13. Lạy Chúa, xin thay đổi tư duy văn hóa để phụ nữ ở 

Afghanistan được tự do theo đuổi việc học và có được các 

cơ hội việc làm. (Châm ngôn 1:5) 

14. Lạy Chúa, xin bảo vệ người dân Campuchia khỏi những 

kẻ đe dọa an ninh của họ thông qua cướp bóc, bắt cóc, lạm 

dụng tình dục và các tội ác bạo lực khác. (Giăng 14:27) 

Lời cầu nguyện cho phụ nữ Châu Á 

Mông Cổ nằm ở phía bắc nội địa của Đông Á, và là quốc gia lớn 

thứ 18 trên thế giới với diện tích khoảng 1.564.000 m², gấp 7 lần 

bán đảo Triều Tiên. Mục vụ Phụ nữ Hy vọng của đài phát thanh Tin 

Lành Mông Cổ bắt đầu vào tháng 9 năm 2023 và chương trình Phụ 

nữ Hy vọng sẽ được phát sóng trên đài phát thanh FM trên toàn quốc 

bắt đầu từ tháng 1 năm 2025. Mặc dù vẫn đang trong giai đoạn sơ 

khai, nhưng ảnh hưởng của chương trình đang nhanh chóng mở 

rộng và nội dung chương trình được phát thông qua các phương tiện 

truyền thông xã hội và YouTube. Mục vụ tập trung vào việc giải 

quyết các nhu cầu về thể chất, tình cảm và tâm linh của phụ nữ, đồng 

thời chia sẻ sức mạnh, hy vọng và đức tin nơi Chúa Giê-xu Christ 

ngay cả khi các chị em đang phải đối mặt với những thách thức lớn 

của cuộc sống. 
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15. Lạy Chúa, xin mang đến sự chuyển đổi văn hóa cho 

Trung Quốc khi phụ nữ phải đối mặt với áp lực phải kết hôn 

rất lớn. Nếu không kết hôn trước tuổi 20, họ thường bị kỳ thị 

và bị xem là "phụ nữ thừa". (Châm ngôn 3:5-6) 

16. Lạy Chúa, chúng con nài xin công lý nhanh chóng và công 

bằng cho những phụ nữ ở Ấn Độ đã phải chịu đựng sự 

ngược đãi và lạm dụng. Chúng con cầu xin các hệ thống hỗ 

trợ những chị em này sẽ được phát triển và chú trọng để giúp 

họ phục hồi. (Thi thiên 10:14) 

17. Lạy Chúa, xin cho những phụ nữ đang bị trầm cảm hoặc 

nghĩ đến việc tự tử vì bị lạm dụng hoặc bạo lực ở Indonesia 

sẽ nhận được nhận sự hỗ trợ chuyên nghiệp miễn phí. (Ma-

thi-ơ 11:28) 

18. Lạy Cha, xin thương xót và chữa lành những phụ nữ bị 

bệnh về thể chất và tinh thần ở Nhật Bản. Xin cho họ tiếp 

nhận Chúa Giê-xu và tìm thấy hy vọng nơi Ngài. (Thi thiên 

103:1-5) 

19. Lạy Chúa, Hàn Quốc đang lo lắng về tỷ lệ sinh rất thấp 

của nước này. Xin cho các hệ thống được thiết lập để hỗ trợ 

chế độ nghỉ thai sản, chăm sóc trẻ em và các vấn đề khác để 

khuyến khích các cặp vợ chồng sinh con. (Thi thiên 127:3) 

20. Lạy Chúa, xin giúp phụ nữ Mông Cổ, đặc biệt là những 

người ở vùng nông thôn, được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức 

khỏe chất lượng. (Giê-rê-mi 30:17) 

21. Lạy Cha, khi những người phụ nữ Cơ đốc tại Myanmar 

phải đối mặt với sự phân biệt đối xử, đàn áp, bạo lực và sự 

tẩy chay của xã hội vì đức tin của họ, xin cho họ tìm thấy nơi 

ẩn náu và sức mạnh nơi Ngài để vững vàng vượt qua thử 

thách. (Thi thiên 140:4) 

22. Ly hôn đang gia tăng trong các gia đình Cơ Đốc vì phụ 

nữ ở Nepal bị ảnh hưởng bởi những ý tưởng thế gian về sự 

tự do. Xin Thánh Linh của Ngài chữa lành những mối quan 

hệ hôn nhân bị rạn hứt hay đổ vỡ. (Mác 10:9) 

23. Hơn 60% phụ nữ ở Papua New Guinea đã từng trải qua 

bạo lực thể xác và/hoặc tình dục từ người bạn đời của họ. 

Lạy Chúa, xin bảo vệ, chữa lành và mang lại công lý cho 

những phụ nữ này. (Thi thiên 28:7) 

24. Lạy Chúa, xin cho những phụ nữ thiểu số ở Việt Nam biết 

được giá trị của họ trong mắt Ngài. Xin cho chương trình Phụ 

nữ Hy vọng giúp chị em thấy được tình yêu và mục đích của 

Ngài dành cho họ. (Thi thiên 139:13-14) 

25. Lạy Chúa, xin cho những người bị coi là “thấp kém” ở 

Campuchia, được phục hồi quyền con người để dám lên 

tiếng và đối diện bất công. (Thi thiên 9:9) 

26. Lạy Cha, xin mở ra những cơ hội cho phụ nữ ở Hồng 

Kông để họ có thể tiến lên các vai trò lãnh đạo - những người 

dám lên tiếng bảo vệ công lý và người yếu thế. (Các Quan 

Xét 5:7) 

27. Nhiều người trẻ ở Nhật Bản cảm thấy họ không còn lựa 

chọn nào khác ngoài việc tự tử. Lạy Chúa, xin cho họ nhận 

được sự cứu rỗi, hy vọng và sức mạnh từ nơi Ngài. (Thi thiên 

62:5-6) 

28. Lạy Chúa, chúng con cầu nguyện cho người dân, văn hóa 

và luật pháp của Hàn Quốc chấp nhận đường lối và ý định 

của Ngài cho hôn nhân. (Sáng thế ký 2:23-24) 

29. Lạy Chúa, xin biến đổi những kỳ vọng của xã hội ở Mông 

Cổ đang hạn chế sự phát triển và ước mơ của phụ nữ. Xin 

cho các chị em được tự do theo đuổi tiềm năng mà Chúa ban 

cho họ. (Giê-rê-mi 29:11) 

30. Lạy Cha, xin ban lòng can đảm cho những phụ nữ ở 

Nepal đang phải vật lộn với các vấn đề nghiêm trọng về sức 

khỏe thể chất và tinh thần; xin cho họ sẽ tìm được sự giúp 

đỡ và hỗ trợ. (1 Phi-e-rơ 5:7) 

31. Phụ nữ ở Đông Timor phải đối mặt với tỷ lệ tử vong cao 

khi sinh con. Lạy Chúa, xin mang đến cho quốc gia này dịch 

vụ chăm sóc bà mẹ được cải thiện và đội ngũ nhân viên hộ 

sinh lành nghề. (Phục truyền luật lệ ký 7:12-15) 

 

PRAY FOR VIETNAM ------------------------ 

1. Xin quý tôi con Chúa hiệp lòng cầu nguyện cho dân tộc Việt 

Nam. Nguyện xin Chúa ban ơn đặc biệt trên các nhà lãnh đạo 

quốc gia, để họ có tấm lòng kính sợ và nhờ cậy nơi Ngài. Xin 

Chúa hướng dẫn họ trong sự khôn ngoan thiên thượng để điều 

hành đất nước cách công bình, mang lại phước lành và lợi ích 

tốt nhất cho người dân. Cũng xin Thánh Linh cảm động lòng 

dân, để nhiều người được mở mắt thuộc linh, nhận biết và tin 

cậy nơi Chúa.. 

2. Xin Chúa ban ơn dư dật trên các Mục sư, Truyền đạo để họ 

được đầy dẫy Thánh Linh, có sự khôn ngoan, sức mới và tình 

yêu thương từ nơi Chúa trong việc chăn bầy và phát triển Hội 

Thánh. Nguyện Hội Thánh Chúa ngày càng lớn mạnh, thanh 

sạch, trọn vẹn, trở nên đẹp lòng Đức Chúa Trời và được Ngài 

ban phước dồi dào. 

3. Cầu xin Chúa cảm động và ban ơn cho những người nữ trong 

Hội Thánh để họ siêng năng học hỏi Lời Chúa, sống đời sống 

tin kính và tích cực dấn thân phục vụ Ngài. Nguyện họ được sử 

dụng cách kết quả trong công việc nhà Chúa và trong việc phục 

vụ tha nhân. 
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