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1. Lạy Chúa, xin thức tỉnh lương tâm của các chính trị gia trên 

khắp thế giới để tạo ra và thực thi luật pháp chống lại những 

kẻ phạm tội buôn người. (Thi thiên 82:4) 

2. Lạy Chúa, tình hình kinh tế của Albania đang khiến nhiều 

thế hệ trẻ rời bỏ đất nước, mong muốn trở thành người tị nạn 

ở Đức hoặc Hoa Kỳ thay vì ở lại quê hương. Xin thăm viếng 

đất nước này. (Lê-vi-ký 19:33-34) 

3. Lạy Cha nhân từ, xin Ngài cung ứng nhu cầu của vô số gia 

đình ở Benin và trên khắp thế giới đang vô gia cư do chiến 

tranh và căng thẳng chính trị. (Thi thiên 23:1) 

4. Lạy Chúa, xin cho những người di cư ở Bonaire tìm được 

những cơ hội sống tốt đẹp và được xã hội xung quanh chấp 

nhận. (Hê-bơ-rơ 13:2) 

5. Lạy Chúa, xin hướng dẫn và điều hướng chế độ chính trị 

mới của Botswana khi họ cố gắng mang lại trật tự trong nước 

và giải quyết các vấn đề tham nhũng nghiêm trọng giữa vòng 

các nhà lãnh đạo trước đây. (Đa-ni-ên 2:21) 

6. Cha ơi, nhiều người Campuchia đang rời bỏ gia đình và 

làm việc bất hợp pháp ở các quốc gia khác vì khủng hoảng 

kinh tế và thất nghiệp. Xin Cha giúp họ tìm được việc làm. 

(Phục truyền 24:14) 

7. Lạy Chúa, xin dấy lên những Cơ Đốc nhân Canada tham 

gia vào mục vụ tị nạn hỗ trợ những phụ nữ tị nạn trong hoàn 

cảnh bấp bênh và những người dễ bị tổn thương khác đang 

tái định cư ở đó. (Phục truyền 10:18-19) 

8. Lạy Chúa, vì lòng thương xót của Ngài, xin nhổ tận gốc 

mọi tham nhũng trong chính quyền Cộng hòa Trung Phi, vốn 

mang lại nhiều đau khổ cho người dân. (Phục truyền 16:19) 

9. Lạy Cha, không có đủ đất đai thích hợp ở Trung Quốc để 

trồng trọt nuôi sống dân chúng. Xin ban cho các nhà lãnh đạo 

sự khôn ngoan trong cách đảm bảo an ninh lương thực cho 

người dân. (Châm ngôn 2:6) 

10. Chúng con dâng trình lên Cha tình hình ở Y-sơ-ra-ên và 

Gaza, cầu xin Cha mang lại hòa bình cho khu vực này. Xin 

đổ ơn chữa lành và cung ứng nhu cầu thiết yếu cho những 

người dân và cứu giúp những người đang hư mất trong tội 

lỗi. (Giăng 16:33) 

11. Vua của vương quốc Eswatini đã thừa nhận rằng tỷ lệ đói 

nghèo và thất nghiệp cao (35,4%) là tình trạng khẩn cấp quốc 

gia. Xin ban cho các nhà lãnh đạo của họ sự khôn ngoan để 

tạo ra việc làm và cung cấp đào tạo kỹ năng cho người dân 

của đất nước châu Phi này. (Gia-cơ 1:5) 

12. Lạy Chúa, xin ban sức mạnh và sự khôn ngoan cho các 

nhóm Phụ nữ Hy vọng của Ukraine và Nga để tạo ra các 

chương trình khích lệ, an ủi và cung cấp thông tin cho những 

người nghe đang phải chịu đựng cuộc chiến đang diễn ra. 

(Phục truyền 31:8) 

13. Lạy Cha trên trời, trong thời tiết khắc nghiệt, chúng con 

cầu xin Cha bảo vệ và cung cấp nơi trú ẩn an toàn cho những 

người Indonesia sống ở những khu vực thường hay xảy ra 

thiên tai. (Thi thiên 31:2) 

Cầu nguyện cho những vấn đề bên ngoài 

Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta trải qua những thay đổi mạnh mẽ 

và bất ngờ. Có những thay đổi vui vẻ, chẳng hạn như kết hôn hoặc 

mang thai, nhưng cũng có những thay đổi đáng sợ và bấp bênh. 

Ngay cả ngày nay, vô số phụ nữ mất đi cuộc sống an toàn và thoải 

mái của họ chỉ sau một đêm do chiến tranh, thiên tai, nghèo đói, v.v. 

và rồi phải sống trong sợ hãi và đau đớn. Nài mời chúng ta cùng 

nhau cầu nguyện cho họ, dang rộng vòng tay ấm áp và cung cấp sự 

giúp đỡ thiết thực thông qua những hành động và việc làm tuy nhỏ 

bé của mình. Thánh Kinh cho chúng ta biết: Chúng ta không bao 

giờ đơn độc. “Vì Ta là Chúa, Đức Chúa Trời ngươi, Đấng nắm lấy 

tay phải ngươi và phán cùng ngươi rằng: Đừng sợ; Ta sẽ giúp 

ngươi.” (Ê-sai 41:13) 
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14 Khi dân số Nhật Bản vừa già đi vừa giảm đi, nền kinh tế 

của nước này đang trì trệ. Xin cho người dân Nhật Bản trông 

cậy vào Cha, là Đức Chúa Trời chân thần, để tìm ra giải pháp 

cho những khó khăn này. (Thi thiên 105:4) 

15. Lạy Cha, chúng con cầu xin các thành viên của các Hội 

thánh tại Hàn Quốc tích cực hơn trong việc mang thông điệp 

Phúc âm đến với 2,5 triệu người nước ngoài đang sống tại đất 

nước này. (Mác 16:15) 

16. Chúng con cầu xin Chúa chấm dứt tình trạng lao động bất 

công ở Liberia. Xin cho người dân được hưởng lợi từ lao động 

của họ và nhận được mức lương công bằng để đáp ứng các 

nhu cầu cơ bản của họ. (Truyền Đạo 3:13) 

17. Lạy Cha, xin bảo vệ trẻ em đường phố ở Mali khỏi mọi 

nguy hiểm mà chúng phải đối mặt khi chúng sống sót bằng 

cách ăn xin. Xin đưa người lớn vào cuộc sống của chúng để 

chu cấp và chăm sóc chúng. (Châm Ngôn 31:8-9) 

18. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa thanh tẩy chính phủ 

Mông Cổ khỏi nạn tham nhũng. Xin cho các nhà lãnh đạo hành 

động công bằng với lòng tôn kính Chúa và dẫn dắt đất nước 

trong hòa bình. (Mi-chê 6:8) 

19. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Ngài cho tình trạng bạo lực 

ở Myanmar sẽ chấm dứt. Xin cho các nhà lãnh đạo và công 

dân nhiệt thành tham gia cuộc đối thoại nhằm thúc đẩy hòa 

bình, thống nhất và hòa giải cho tất cả các cộng đồng. (1 Cô-

rinh-tô 1:10) 

20. Lạy Cha, xin cho sự hiện diện luôn luôn của Chúa sẽ khích 

lệ tấm lòng và tâm trí của những người vợ lo lắng khi chồng 

họ đang ở xa nhà vì nhiều lý do. (Thi thiên 55:22) 

21. Lạy Cha, xin ban cho các nhà lãnh đạo chính phủ Nigeria 

sự khôn ngoan và sáng tạo để thiết lập các chính sách giúp 

giảm nghèo đói và bất ổn. (Châm ngôn 21:1) 

22. Lạy Chúa, xin nâng đỡ và ban ơn cho các nhà truyền giáo 

di cư đang mang Phúc âm đến với người dân ở Bắc Kavkaz. 

(Ma-thi-ơ 28:19) 

23. Lạy Chúa, xin hướng dẫn các nhà lãnh đạo ở Papua New 

Guinea khi họ cải thiện cơ sở hạ tầng vệ sinh của quốc gia 

mình. Xin những cải thiện này giúp giảm bệnh tật và hỗ trợ 

tăng cường sức khỏe cho người dân trong nước. (3 Giăng 1:2) 

24. Lạy Chúa, xin cho các mạng lưới hỗ trợ hiệu quả sẽ được 

tạo ra tại Paraguay để tăng thêm các lựa chọn cho phụ nữ 

nghèo có được sự ổn định kinh tế và phát triển. (Ma-thi-ơ 5:42) 

25. Lạy Cha, xin thu phục tấm lòng của những kẻ cực đoan 

tôn giáo và bài Do Thái đến với Ngài. Xin ban lòng can đảm 

cho con cái Ngài, khi họ gặp phải sự thù địch, để đáp lại bằng 

tình yêu thương và lẽ thật với Phúc âm bày tỏ bằng lời nói và 

hành động. (Giăng 6:44) 

26. Chúng con cầu xin Chúa mở đường và cung ứng các dự 

án và quan hệ đối tác với các doanh nghiệp giúp phụ nữ nghèo 

ở Nam Phi có thể tạo ra thu nhập bền vững. (Châm ngôn 19:17) 

27. Lạy Chúa toàn năng, chúng con cầu nguyện cho các chị 

em của chúng con tại trại tị nạn Nyarugusu ở Tanzania, những 

người lắng nghe Phụ nữ Hy vọng. Xin cho nhu cầu của họ về 

Kinh Thánh, radio và máy may được đáp ứng. (Phi-líp 4:6) 

28. Lạy Chúa, xin cho nền kinh tế của Timor-Leste ổn định và 

thịnh vượng. Xin ban sự khôn ngoan cho các lãnh đạo đất 

nước để tạo ra các cơ hội việc làm, giúp xóa đói giảm nghèo 

và đảm bảo an ninh lương thực cho người dân. (Giê-rê-mi 

29:11) 

29. Xin Cha trên trời thương xót những người ở Uruguay cũng 

như ở nhiều nơi khác bị thiên tai tàn phá, mất người thân và 

tài sản. (Gióp 1:21-22) 

30. Lạy Chúa, xin nhân lên các nguồn lực cần thiết cho người 

dân đất nước Việt Nam sau khi siêu bão Yagi tàn phá nhiều 

nơi. Xin ban sức mạnh và hy vọng cho người dân khi họ tái 

thiết cuộc sống và cộng đồng của họ. (2 Cô-rinh-tô 9:8) 

 

 

PRAY FOR VIETNAM ------------------------ 

1. Xin Chúa gửi thêm nhiều con gặt vào trong cánh đồng truyền 

giáo tại Hàn Quốc này. Vì ngày càng có nhiều vị Mục sư phải 

rời đi sang nước khác hoặc trở về việt Nam vì vấn đề visa không 

được cấp phép. Dẫn đến tình trạng thiếu người Mục vụ tại các 

Hội Thánh người Việt tại Hàn Quốc. 

2. Xin Chúa ban phước lành cho những nỗ lực và hoạt động của 

chúng con để hạt giống Phúc Âm được gieo vào lòng cộng đồng 

người Việt tại Hàn Quốc này. Xin Ngài chăm sóc và ban năng 

lực cũng như ban thể chất lẫn tinh thần cho những người đang 

phục vụ trong công việc này. 

3. Hiện nay ngày càng có nhiều sinh viện đến Hàn Quốc để du 

học. Và đây là đối tượng cần nghe được phúc âm. Xin Chúa ban 

cho sự khôn ngoan để có thể truyền giáo có kết quả cho đối 

tượng này. Tôi hy vọng rằng sẽ có nhiều sinh viên hơn đến với 

cộng đồng người Việt trong tương lai. 
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