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1. Chúng ta cầu nguyện cho những bé gái bị cha mẹ bán cho 

bọn buôn người. Xin chữa lành nỗi đau của các em và thu 

hút các em biết đến Ngài là Cha yêu thương và quan tâm của 

mình. (Khải huyền 21:4) 

2. Lạy Chúa, chúng con cầu nguyện cho sự liêm chính và tinh 

thần trách nhiệm của các nhà lãnh đạo tại đảo Bonaire. 

Chúng con cầu xin công lý sẽ chiếm ưu thế trong việc quản 

lý hòn đảo này. (Châm ngôn 29:2)  

3. Lạy Chúa Giêxu, Chúa đã làm gương cho chúng con cách 

sống yêu thương người khác. Xin thức tỉnh các tín hữu ở 

Brazil để cùng theo Chúa trong việc chăm sóc những người 

nhập cư, những người tị nạn và những người bị gạt ra ngoài 

lề xã hội. (Giăng 13:34) 

4. Phụ nữ bản địa ở Canada phải đối mặt với nguy cơ bị bắt 

cóc và giết người cao hơn nhiều. Lạy Chúa, xin bảo vệ, chữa 

lành họ và biến đổi tấm lòng của những kẻ phạm tội bạo lực 

này. (1 Phi 3:12) 

5. Lạy Chúa, chúng con cầu nguyện cho những cơ hội việc 

làm tốt và mức lương công bằng cho phụ nữ ở Chile. Cầu 

mong họ được đánh giá cao về tài năng và khả năng của mình. 

(Giê-rê-mi 22:13) 

6. Lạy Chúa, xin cho các chương trình và mục vụ được phát 

triển ở Costa Rica nhằm cung cấp sự hỗ trợ về tình cảm, tâm 

linh và thực tế cho những phụ nữ gặp khó khăn, đặc biệt là 

những bà mẹ đơn thân. (Ga-la-ti 6:2) 

7. Lạy Chúa, chúng con cầu thay cho nhiều phụ nữ ở Cuba 

biết Chúa Giê-xu và được môn đồ hoá, trở thành chứng nhân 

sống động về tình yêu và ân sủng của Ngài. (Giăng 8:31-32) 

8. Lạy Cha, xin an ủi những người đã di cư khỏi Cộng hòa 

Dominica vì lý do kinh tế. Xin chữa lành nỗi đau do khoảng 

cách về thể xác, tình cảm và tinh thần với gia đình và quê 

hương. (Thi thiên 34:18) 

9. Lạy Chúa, bởi lòng thương xót của Chúa, xin nhổ tận gốc 

nạn bạo lực tội phạm ở Mexico. Cầu mong người dân nơi đây 

quay về với Ngài để được phục hồi, an ủi và an toàn là những 

điều họ tìm kiếm. (Giô-ên 2:25-26) 

10. Lạy Chúa, xin ban ân điển và cứu giúp cho nhóm chúng 

con ở Paraguay khi họ trình bày các dự án với chính phủ quốc 

gia và tìm cách giúp đỡ những phụ nữ dễ bị tổn thương ở đó 

một cách sáng tạo. (Thi thiên 5:12) 

11. Nhiều gia đình ở Uruguay sống trong những ngôi nhà 

không có nước hoặc điện. Lạy Chúa, xin ban cho những người 

lãnh đạo của họ sự khôn ngoan và nguồn lực để xây dựng 

những ngôi nhà chất lượng, đặc biệt cho những gia đình có 

trẻ nhỏ. (Ma-thi-ơ 7:25) 

12. Lạy Cha, xin Thánh Linh là Thần chân lý của Cha giúp các 

thiếu nữ ở Hoa Kỳ khám phá ra rằng chỉ trong Đấng Christ - 

không ai khác - là nguồn bản sắc thực sự của họ vì Ngài là 

Đấng tạo dựng nên họ. (Giăng 1:12) 

13. Lạy Chúa, chúng con cầu nguyện cho sự an toàn của phụ 

nữ ở Venezuela đang phải đối mặt với bạo lực gia đình, bạo 

lực dựa trên giới tính hoặc bị bóc lột. Xin Cha mang lại công 

lý và sự phục hồi cho cuộc sống của họ. (Thi thiên 72:14) 

Cầu nguyện cho phụ nữ Mỹ 

Phụ nữ là trụ cột cơ bản trong việc xây dựng xã hội Mexico, tuy 

nhiên phụ nữ ở đây vẫn phải đối mặt với những thách thức và rào 

cản. Mặc dù khả năng tiếp cận giáo dục của phụ nữ đã được cải thiện 

nhưng vẫn có tỷ lệ bỏ học cao, bạo lực tình dục, giá trị công việc gia 

đình và sự phân biệt đối xử ở nơi làm việc. Với việc ra mắt chương 

trình Phụ nữ Hy vọng của đài Phát thanh Tin Lành Xuyên Thế giới 

ở Mexico, chúng tôi tìm cách giúp phụ nữ thiết lập mối quan hệ 

ngày càng tăng trưởng và sống động với Chúa khi mang đến lời cầu 

nguyện và sự giảng dạy về Lời Chúa cho họ. Cầu xin Chúa cho 

những điều này sẽ đem lại tự do trong cuộc sống của phụ nữ và giúp 

tạo ra sự thay đổi về văn hóa để các chị em có thể phát huy hết tiềm 

năng mà Chúa đã hoạch định ban đầu cho họ 
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14. Lạy Chúa, chúng con cầu nguyện cho sự tăng trưởng kinh 

tế ở Bonaire để các doanh nghiệp phát triển mạnh và mang lại 

cơ hội việc làm cho người dân ở đây. (Phi-líp 4:19) 

15. Lạy Chúa, xin ban sự khôn ngoan và nhạy bén cho nhóm 

Phụ nữ Hy vọng, đài Phát thanh Tin lành ở Brazil của chúng 

con khi họ sản xuất nội dung và lập chiến lược về cách phát 

triển và công khai mục vụ. (Cô-lô-se 1:9) 

16. Phần lớn hoạt động buôn bán tình dục ở Canada xảy ra ở 

“hành lang Quốc lộ 401” của Ontario. Lạy Chúa, chúng con 

cầu nguyện cho các tổ chức hoạt động chống lại nạn bóc lột 

này. (Thi Thiên 82:3) 

17. Lạy Chúa, xin chữa lành và nâng đỡ những phụ nữ ở Chile 

đang phải đối mặt với bệnh tật, căng thẳng hoặc lo lắng trong 

cuộc sống và gia đình họ. (Giăng 14:27) 

18. Lạy Chúa, xin cho các phụ nữ trẻ ở Costa Rica được 

hướng dẫn bởi các giá trị Cơ đốc giáo, đưa ra những quyết 

định khôn ngoan cho tương lai của họ và được thúc đẩy để 

hoàn thành mục đích của họ trong Chúa. (Phi-líp 4:8) 

19. Lạy Chúa, xin ban sự kiên nhẫn, sự khôn ngoan và nguồn 

lực cho các bà mẹ, phụ nữ và giáo viên ở Cuba khi họ hướng 

dẫn thế hệ tiếp theo. (Phục truyền 6:6-7) 

20. Tham nhũng trong chính phủ tạo ra sự hỗn loạn và áp bức 

cho người dân ở Cộng hòa Dominica. Lạy Chúa, xin cho ánh 

sáng của Ngài soi sáng và loại bỏ những người đang thúc đẩy 

và duy trì tình trạng hỗn loạn như vậy ở đất nước này. (Thi 

thiên 7:9) 

21. Lạy Chúa, xin đem ánh sáng của Ngài vào tấm lòng của 

các nhà lãnh đạo ở Mexico để họ có thể lãnh đạo bằng sự 

khôn ngoan và hiểu biết của Ngài. (Châm ngôn 9:10) 

22. Khi các phụ nữ trong nhà tù Villarrica ở Paraguay được 

nhóm mục vụ của chúng con môn đệ hóa mỗi tháng, xin cho 

họ được cứu rỗi và trưởng thành trong đức tin. Lạy Cha, xin 

bảo vệ họ khỏi những kẻ cùng chung ngục tù này. (Châm ngôn 

3:29) 

23. Lạy Chúa, xin cho các bậc cha mẹ ở Uruguay tìm được việc 

làm tốt để có đủ tiền nuôi con. Cảm ơn Chúa vì các trường học 

chăm lo ăn uống cho học sinh của họ. (Thi thiên 145:15-16) 

24. Lạy Cha, xin bảo vệ và chữa lành những cô gái trong 

khuôn viên trường đại học Hoa Kỳ đã bị tấn công hoặc bóc lột 

tình dục. Cầu xin Ngài mang lại sự thay đổi thực sự cho cả 

chính sách của trường và tấm lòng của những kẻ phạm tội. 

(Ê-sai 60:18) 

25. Lạy Chúa, xin cung cấp thực phẩm, thuốc men và các 

nguồn lực thiết yếu cho phụ nữ ở Venezuela trong bối cảnh 

đất nước này đang gặp khó khăn về kinh tế. (Phục truyền 

15:11) 

26. Khi dân số Bonaire tăng lên, nhà ở giá rẻ ngày càng khan 

hiếm. Cầu mong các gia đình có thể tìm và có khả năng chi trả 

để có một nơi gọi là nhà. (Thi Thiên 127:1) 

27. Cha ơi, chúng con cầu xin cho mọi nạn tham nhũng phải 

được nhổ tận gốc rễ ở Brazil để toàn thể đất nước được ban 

phước với tự do và thịnh vượng. (Giăng 8:36) 

28. Lạy Chúa, xin Thánh Linh của Chúa hướng dẫn các nữ 

tín hữu ở Chile phục vụ các giáo hội và cộng đồng của họ 

bằng sự khôn ngoan và tình yêu để họ sẽ tác động tích cực 

đến môi trường của mình. (1 Giăng 3:18) 

29. Lạy Chúa, xin cho phụ nữ Cuba đến với nhau trong cộng 

đồng để hỗ trợ nhau bằng sự cầu nguyện, tình bạn và sự 

giúp đỡ thực tế. (Công vụ 4:32) 

30. Lạy Chúa, xin cho những người cầm quyền vừa nhậm 

chức vào tháng trước ở Uruguay kính sợ Chúa và tìm kiếm 

sự khôn ngoan của Chúa khi họ cai trị đất nước này. (1 Ti-

mô-thê 2:1-2) 

31. Lạy Chúa, xin củng cố trái tim của những bà mẹ mệt mỏi 

ở Hoa Kỳ. Xin sự hiện diện và Lời Chúa bảo vệ họ khỏi bị kiệt 

sức. Bạn là nguồn nước sống để làm mới tâm hồn họ. (Giăng 

4:13-14) 

 

 

PRAY FOR VIETNAM ------------------------ 

1. Xin Chúa gửi thêm nhiều con gặt vào trong cánh đồng truyền 

giáo tại Hàn Quốc này. Vì ngày càng có nhiều vị Mục sư phải 

rời đi sang nước khác hoặc trở về việt Nam vì vấn đề visa không 

được cấp phép. Dẫn đến tình trạng thiếu người Mục vụ tại các 

Hội Thánh người Việt tại Hàn Quốc. 

2. Xin Chúa ban phước lành cho những nỗ lực và hoạt động của 

chúng con để hạt giống Phúc Âm được gieo vào lòng cộng đồng 

người Việt tại Hàn Quốc này. Xin Ngài chăm sóc và ban năng 

lực cũng như ban thể chất lẫn tinh thần cho những người đang 

phục vụ trong công việc này. 

3. Hiện nay ngày càng có nhiều sinh viện đến Hàn Quốc để du 

học. Và đây là đối tượng cần nghe được phúc âm. Xin Chúa ban 

cho sự khôn ngoan để có thể truyền giáo có kết quả cho đối 

tượng này. Tôi hy vọng rằng sẽ có nhiều sinh viên hơn đến với 

cộng đồng người Việt trong tương lai. 
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