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1. Lạy Chúa, xin cho những phụ nữ bị lạm dụng ở Albania có 

lòng can đảm tố cáo những kẻ lạm dụng họ. Xin mang lại 

sự chữa lành và niềm hy vọng trong Chúa Giê-xu cho 

những người phụ nữ này. (Thi thiên 130:7) 

2. Lạy Chúa, xin ban nguồn cảm hứng cho Anja khi cô ấy sản 

xuất chương trình Phụ nữ Hy vọng ‘Vươn lên và Toả sáng 

‘ (Rise and Shine) ở Bỉ. (Ma-thi-ơ 10:20) 

3. Lạy Chúa, chúng con cầu nguyện cho chương trình Phụ nữ 

Hy vọng bằng tiếng Croatia sẽ phù hợp và cảm động lòng 

những phụ nữ ở đất nước này. (Thi Thiên 119:105) 

4. Thưa Cha, chúng con xin Cha đoái xem, ngự đến và giải 

cứu những phụ nữ ở Đan Mạch đang sống trong hoàn cảnh 

như nô lệ, bị lạm dụng và phải sống trong nỗi sợ hãi bạo 

lực. (Sáng thế ký 16:13) 

5. Lạy Chúa, xin ban sự khôn ngoan cho những phụ nữ tị nạn 

ở Châu Âu khi họ thiết lập các mối quan hệ với những 

người nam trong cuộc sống của họ, đồng thời khám phá 

những khả năng, triển vọng mới mà nơi quốc gia của họ 

không rộng mở cho phụ nữ. (Thi thiên 32:8) 

6. Chúng con cầu nguyện cho người dân Greenland bị mất 

người thân và tìm đến cái chết bằng sự tự tử sẽ chạy đến 

với Cha để được chữa lành và tìm thấy sự bình an trong 

tâm hồn thay vì nghĩ đến cái chết. (Ma-thi-ơ 11:28) 

7. Lạy Chúa, chúng con cầu xin cho những phụ nữ Phần Lan 

đang cảm thấy đau khổ và áp lực khi so sánh mình với 

những người khác trên mạng xã hội, sẽ tìm thấygiá trị thực 

sự trong Chúa Giê-xu Christ. (Châm ngôn 3:15) 

8. Lạy Chúa, xin ban những công cụ và nguồn lực cần thiết cho 

các tổ chức đang hoạt động với các bé gái và gia đình của các 

em, trong đó có những người nghèo và nhiều người đến từ 

Bulgaria và Romania, là những đối tượng có nguy cơ trở 

thành nạn nhân của nạn buôn người. (2 Cô-rinh-tô 9:8) 

9. Lạy Cha Thiên Thượng, chúng con cầu xin Cha bảo vệ phụ 

nữ ở Pháp khỏi những kẻ quấy rối tình dục họ. (Thi thiên 116:6) 

10. Lạy Chúa, xin truyền cảm hứng cho Stephanie Neeb, 

người điều phối chương trình Phụ nữ Hy vọng mới của 

nước Đức, hầu cho cô ấy sẽ có những ý tưởng sáng tạo 

để mục vụ sẽ được biết đến nhiều hơn giữa vòng những 

người cầu thay và các nhà tài trợ, dâng hiến cho chương 

trình. (Thi thiên 34:1) 

11. Lạy Chúa, xin giải phóng phụ nữ ở Hà Lan khỏi nạn mại 

dâm và xin giúp đỡ các tổ chức liên hệ với họ để mang lại 

sự khích lệ và sứ điệp Phúc âm. (Ga-la-ti 5:1) 

12. Cha, xin khôi phục phẩm giá đã mất và danh tính thực sự 

trong Chúa Giê-xu cho các em gái và phụ nữ ở Macedonia 

vốn bị đối xử như những hạng người thấp kém (Rô-ma 

8:14-17) 

13. Lạy Chúa, qua đời sống và tấm gương tin kính của họ, xin 

ban cho những người mẹ Cơ-đốc  ở Na Uy sức mạnh và 

sự can đảm để chia sẻ về Chúa Giê-xu với con cái của họ 

hàng ngày. (Tít 2:7) 

14. Chúa, chúng con cầu nguyện cho việc chăm sóc y tế được cải 

thiện ở Ba Lan, bao gồm cả khả năng thực hiện phẫu thuật 

ung thư não. Nhiều bệnh nhân Ba Lan không thể ra nước 

ngoài để trải qua cuộc điều trị đắt tiền này. (Thi thiên 40:7) 

Cầu nguyện cho Phụ nữ Châu Âu1 

Điều đáng ngạc nhiên là nạn buôn người vẫn tràn lan ở châu Âu 

và hầu hết nạn nhân đều bị bóc lột tình dục. Đài Phát thanh Tin 

Lành Xuyên Thế Giới tại châu Âu dốc lòng truyền bá Phúc âm 

cho nạn nhân của tệ buôn bán phụ nữ và giúp họ thoát khỏi nạn 

mại dâm thông qua chương trình 'Kho báu ẩn giấu', đồng thời 

thực hiện một loạt phim mới về sự chữa lành và phục hồi. Cầu 

mong họ sẽ lắng nghe chương trình và phát triển bản sắc mới 

trong Chúa Giê-xu Christ. 
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15. Bạo lực, ly hôn, lạm dụng và khiêu dâm ngày càng ảnh 

hưởng đến các gia đình ở Bồ Đào Nha. Lạy Chúa, xin mang 

lại sự phục hồi cho những gia đình đang trong cảnh khốn 

khó này. (Giê-rê-mi 17:14) 

16. Lạy Chúa, xin bày tỏ chính mình Ngài cho giới trẻ Romani; 

nguyền xin họ mở lòng ra để tiếp nhận tình yêu Ngài. Xin 

giải thoát họ khỏi ma túy và nghiện ngập và khôi phục lại 

cuộc sống của họ. (Thi thiên 18:16) 

17. Lạy Cha, xin bày tỏ Ngài cho những ai đáp ứng lại các chương 

trình truyền bá Phúc âm mà nhóm Bắc Caucasus của chúng 

con sản xuất. Cầu mong những thính giả này biết đến Ngài 

qua mục vụ của chúng con và nhận được sự an ủi và hỗ trợ 

cho chính họ. (Rô-ma 15:13) 

18. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa cho việc xây dựng 

phòng thu âm của nhóm Serbia của chúng con khi tìm cách 

thực hiện các chương trình có ý tưởng sáng tạo, nội dung 

gây dựng tâm linh, tác động đến người nghe và đem họ 

đến với Chúa. (Ê-phê-sô 3:20) 

19. Lạy Chúa, chúng con cầu nguyện cho việc thông qua luật 

chống nạn buôn người ở Tây Ban Nha để bảo vệ nhiều trẻ 

em gái và phụ nữ trong tình trạng nô lệ và khai thác tình 

dục. (Thi thiên 103:6) 

20. Lạy Cha, chúng con cầu nguyện cho các em học sinh ở các 

trường học Thụy Điển gặp khó khăn với danh tính của họ; 

xin mở mắt để các em nhìn nhận chính mình như cách 

Chúa nhìn nhận các em vậy. (Mác 8:25) 

21. Lạy Chúa, xin bảo vệ và nâng đỡ các thành viên nhóm Phụ 

nữ Hy vọng ở Ukraine, những người ở lại Ukraine để phục 

vụ và chúc phước cho người dân của họ. Cầu xin sứ điệp 

hy vọng nơi Chúa Giê-xu tiếp tục được truyền bá và đến 

với nhiều phụ nữ qua phương tiện trực tuyến. (Ê-sai 40:31) 

22. Lạy Cha Thiên Thượng, xin mang lại sự hiệp nhất trong 

Hội thánh Albani ngõ hầu các thành viên làm việc cùng 

nhau để đưa đất nước của họ đến với Chúa Giê-xu. (1 

Cô-rinh-tô 1:10) 

23. Xin Chúa ban phước cho công việc của điều phối viên 

người Croatia của chúng con, cô Hana và nhóm cộng tác 

của cô ấy khi họ giúp các cô gái làm nghề mại dâm và 

những người nghiện tìm được tự do tại trung tâm Zagreb. 

(Châm ngôn 14:21) 

24. Lạy Chúa, xin củng cố mối quan hệ hôn nhân ở quần đảo 

Faroe để tình yêu, sự tôn trọng và quan tâm trở thành đặc 

trưng cho mối quan hệ của các cặp vợ chồng. Xin bảo vệ 

họ khỏi các cuộc tấn công của Satan. (1 Phi-e-rơ 4:8) 

25. Chúng con cầu nguyện cho sự phát triển và sự đáp ứng nhu 

cầu của nhóm mục vụ Serbia của chúng con phục vụ giữa 

vòng phụ nữ Romani. Lạy Chúa, xin chị em Romani nhận ra 

giá trị của họ trong mắt Ngài. (Giê-rê-mi 29:11) 

26. Chúng con cầu nguyện cho việc thành lập một hệ thống hỗ 

trợ ở Na Uy cho những phụ nữ chọn giữ con dù mang thai 

ngoài ý muốn. (Ga-la-ti 6:2) 

27. Lạy Chúa Giê-xu, chỉ một mình Chúa là Chúa. Xin Ngài bày 

tỏ lẽ thật này cho người Ba Lan để họ tôn thờ chỉ duy Ngài. 

(Phi-líp 2:9-11) 

28. Với tình trạng sức khỏe tinh thần suy giảm đáng kể từ đại 

dịch ở Bồ Đào Nha, Chúa ôi, xin cho mọi người được tiếp 

cận nhiều hơn với dịch vụ chăm sóc y tế, có được sự nhận 

thức rõ hơn về bệnh tật và ít ngại ngùng hơn khi phải yêu 

cầu sự giúp đỡ. (Phi-líp 4:6-7) 

29. Xin Cha củng cố đức tin của các bà mẹ Cơ đốc ở Rumani, 

và lắng nghe lời cầu nguyện nài xin của họ về sự cứu rỗi 

của Ngài cho tất cả mọi người trong gia đình của họ. (1 Phi-

e-rơ 3:1-6) 

30. Lạy Cha, nguyện Ngài là nơi nương náu cho các thiếu nữ 

ở Tây Ban Nha. Cầu mong các em được bảo vệ khỏi bị 

hãm hiếp tập thể và được giải thoát khỏi bạo lực. (2 Sa-mu-

ên 22:3-4) 

31. Lạy Cha, xin ban phước cho những chị em ở Ukraine của 

chúng con, giữa chiến tranh, vẫn tiếp tục dịch lịch cầu 

nguyện sang tiếng Nga cho Ukraine, Nga và vùng Trung Á. 

(Giê-rê-mi 17:7-8) 

 

PRAY FOR VIETNAM ------------------------- 

1. Cầu nguyện cho những người nữ có khôn ngoan học hỏi, trang 

bị lời Chúa. Và cho họ hết lòng với vai trò cầu thay cho gia 

đình, cho Hội thánh, cho Đất nước. 

2. Cầu nguyện cho những người nữ đầy dẫy Đức Thánh Linh để 

đảm đương được những công việc mà Chúa giao. Ban cho họ 

sự dạn dĩ để chia sẻ tình yêu của Chúa cho những người chưa 

biết về Chúa.  

3. Cầu nguyện cho yêu kính Chúa, yêu thương chồng con và hết 

lòng phục vụ Chúa, phục vụ gia đình, phục cộng đồng. 
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